
  



Activiteitenkalender 

Woensdag 16 oktober: Thee drinken en kunst bekijken (Museum voor Schone 

Kunsten) 

Moeder Theepot doet eens cultureel. Kom mee de mooiste schilderijen van 

Vlaanderen bekijken en live de restauratie van het Lam Gods volgen. 

Voor slechts twee euro krijg je lekkere thee, koekjes en een toegangsticket voor het 

MSK, in het Citadelpark.  

Donderdag 24 oktober om 20u: Verborgen plekjes in Gent (kroegentocht) 

De Overpoort kent u natuurlijk… Maar kent ge de Rococo al? Heel misschien? Deze 

avond in Gent laten we de traditionele zuipetablissementen achterwege en gaan we 

uit in de vergeten hoekjes van Gent.   

Zaterdag en zondag 2 en 3 november:  Citytrip Brussel 

Brussel, hoofdstad van Europa, België en Vlaanderen, maar toch bij velen onder 

ons niet bekend. Daarom organiseert Moeder Theepot een uitstap naar deze stad vol 

charmes, uiteraard met de nodige aandacht voor thee en taart. Wie interesse heeft: 

stuur gerust een mailtje naar reis@moedertheepot.be. 

Woensdag 6 november: Spelletjeskransje (theekransje) 

Een ordinary theekransje maar met spelletjes! Komt, speel Monopoly, Levensweg of 

een andere klassieker en drinkt thee!  

Dinsdag 12 november: Binnensport (nader te bepalen) 

Als we eerlijk zijn: door al dat taart eten, komt er toch al snel een kilo of twee bij. 

Tijd om die eraf te sporten! Theepot gaat de sportieve kant op! 

Maandag 16 november: Rariteitenkransje (theekransje) 

Al eens thee willen drinken uit de meest absurde streken ter wereld? Dan is deze 

avond iets voor jou! De hele avond de meest absurde en extravagante soorten thee! 

Woensdag 27 november: Filmavond met taart en thee 

Wat is er beter dan een film met een frisse pint en een grote bak popcorn? Film met 

taart en thee natuurlijk! En er zijn minder irritante pratende mensen naast je… 

Maandag 2 december: Nieuwjaarskransje (theekransje) 

De afsluiter van Theepot’s eerste semester! Een ware verrassing en een laatste kans 

om thee te drinken voor de gruwel der examens terug op ons afkomt… 

 
 



De Preases spreekt 

Beste koffiekopjes 

Wie van ons had ooit kunnen denken dat Moeder Theepot al zover 

geraakt zo zijn. Eerst en vooral moet ik jullie bedanken voor jullie 

trouwe steun. Zonder jullie waardevolle bijdrage en warme 

ondersteuning zou Moeder Theepot nooit van de grond zijn geraakt. Ik 

had zelf nooit durven hopen dat “de warmste studentenvereniging van 

Gent” op zo’n korte tijd al zoveel succes en aanhang zou kunnen 

bereiken. Wat begon als een wild idee en vervolgens een uit de hand 

gelopen grap, is nu uitgegroeid tot een kring die (voor zover ik weet) 

uniek is in Gent.  En daar doen wij het voor. 

Onze eerste activiteit, de sneukeltocht, mag zonder te overdrijven wel 

een beperkt succes genoemd worden. Het was een beetje chaotisch af 

en toe, maar het was zeker een geslaagde activiteit op vlak van sfeer en 

gezelligheid (Zelfs Peter Van Asbroeck zou ons toch wel een 

welverdiende 8 gegeven hebben!). Hopelijk wordt deze activiteit en de 

volgenden nog veel gezelliger. En daar doen wij het voor.  

Het is echter niet altijd even gemakkelijk geweest om ons doel te 

bereiken. Naast de administratieve rompslomp van bankrekeningen, 

verslagen, statuten, websites, forums en facebookpagina’s hebben we 

ook al heel wat tegenslag moeten verduren en heel wat persoonlijke 

hordes moeten nemen. Ondanks dat alles ben ik trots dat we trouw 

gebleven zijn aan de eigenheid van onze kring en dat iedereen er zo 

voluit voor gaat. En daar doen wij het 

voor.  

Rest er mij nog maar één ding. Ik wens 

jullie veel plezier bij het lezen van ons 

eerste boekje en iedereen uit te nodigen 

op al onze activiteiten. Heb je zin om mee 

te werken aan onze werking, dan ben je 

welkom in één of meerdere commissies. 

Het enige dat je moet doen, is iemand 

van het praesidium aanspreken. 

Pieter De Pauw, Uw preases  



Wie is wie en wie drinkt welke thee? 

Voor het jong publiek of voor de mensen met een zeer slecht geheugen: wie is 
wie in het preasidium en wie drinkt welke thee?  
Hieronder vindt u een kort, bondig en vooral totaal nutteloos overzicht van 

het preasidium. Er is totaal géén nuttige info in te vinden, maar steek dat op 
de scriptor die het belangrijker vindt mensen domme vragen te stellen dan 

mensen deftig op de rooster te leggen. 
 

Pieter De Pauw - Preases 
Roepnaam:  
Pieter 
Dialect:  

Er vallen soms wel een aantal Waaslandse 
klanken in mijn spraak te bespeuren. 

Burgerlijke stand:  
Ongehuwd. 
Academische stand:  

Het is ingewikkeld: Taal-en Letterkunde: 
Latijn-Engels, ergens onderweg 
Hobbies:  

Recreatief pinten drinken. 
Favoriete soort thee:  

Turkse appelthee (op de Grand Bazaar van 
Istanbul). 
 

Megalomane tiran of verlicht despoot?  

Ik ben wel fan van de Verlichting. Verlichte despoten doen het beter! 
 
Niels of Nils?  

Hoewel ik mijn praesidium graag zie, ben ik wel geneigd om eerder Niels te 
kiezen. Tenzij Nils ook elke avond eten voor mij komt maken? :) 

(Graag, maar wij zijn niet verantwoordelijk voor voedselvergiftigingen, nvdr.) 
 
De kip, het ei of de evolutietheorie?  

Volgens de antieke filosoof Anaximander werd de mens geboren uit vivipare 
vissen. Dat is de échte evolutietheorie. 
 

Is er licht aan het einde van de tunnel?  
Ik hoop het niet, want dat is vast een trein. 
  



Gillis Vermeersch – Secretaris  
Roepnaam:  
“Bompa” (soms met “perverse” ervoor) 
Dialect:  

Noord West-Vlaams, specifiek: Eernegems, 
subdialect van het Oostends 

Burgerlijke stand:  
Tis ingewikkeld”, lees: vrijgezel 
Academische stand:  

Deeltijds Master Geschiedenis (ene bepaalde 
thesis) en deeltijds 

voorbereidingsprogramma Internationale 
Politiek. 
Hobbies:  

’s Nachts ronddwalen in Gent met Pieter, uren wijn (hedendaags thee) zuipen 
te casa Maljosha, alles over Argentinië en Presidente Cristina Fernández de 
Kirchner, zwaardere bieren drinken, discussiëren over alles, hyperventilatie-

aanvallen krijgen, enz.  
Favoriete soort thee:  

Muntthee (verse hé) en de Engelse thee van bij Maryline. 
 
Civilization V, Civilization V: Gods & Kings of Civilization V: Brave New 

World? 
I love them all, zolang Herr Otto von Bismarck er maar inzit zodat ik alles 

kan veroveren <3 world domination. Ja mijn rolmodel is de IJzeren 
Kanselier, werelddominantie en al. Uiteraard op nr. 1 staat de MOD 
(modification voor de niet-kenners) Argentina met “su excelencia la señora 

presidente de la República Argentina, dra. Cristina Fernández de Kirchner” 
  
Katholicisme, Protestantisme of Orthodoxie? 

“Serieus ofwa”. Als de grootste atheïst van het door pastoor gedomineerde 
boerengehucht Eernegem vind ik dit een zeer intrigerende vraag en gaat mijn 

voorkeur toch uit naar het Katholicisme, misschien heeft dit te maken met 
het feit dat ik gevormd ben door Bisschop Vangheluwe…. Waarom de 
Katholieke Kerk? Ze zijn de nr. 1 in sodomie, de Paus is een Argentijn (en 

mensenrechtenschender, /care), ik vind Luther en Calvijn maar preutse 
muggenzifters en ik vind die jurken van het Orthodoxie verdacht veel lijken 

op travestie.  Uiteraard staat Moeder Theepot open voor ieder geloof van 
Arianisme tot Hindoeïsme.  
  

Stomme hoedjes of dwazere blazers? 
Dwazere blazers uiteraard, het dragen van een blazer is nu eenmaal mijn 

trademark. Iemand moet er toch serieus uitzien in het praesidium he, stel u 
voor dat iedereen er uit ziet als de scriptor. En stomme hoedjes draag ik 
enkel in Praag, je zou nu toch niet willen dat deze oude bompa een 

verkoudheid oploopt? Heb ik al vermeld dat ik fan van Argentinië ben?  
 
 



Onder het motto “Bitches know nothing about Henri Pirenne”: wat weet 

jij over Henri Pirenne? 
 

Volgens God (lees: Prof. Dr. Marc Boone) is dit de grootste historicus aller 
tijden en kan deze persoon niet in twijfel getrokken worden. Maar gezien ik 
graag dogma’s in twijfel trek: Meneer Henri was iemand zonder vriendjes in 

de 19e eeuw en verzon daarom maar een fantasierijke “Pirennethese” over 
“Mohamet et Charlemagne”, waarin hij stelt dat Noord-Europa in de vroege 

Middeleeuwen economisch opkwam door de Arabieren. Recent historisch 
onderzoek heeft aangetoond dat dit niet klopt, duh. Ongetwijfeld word ik 
door deze woorden morgen gevierendeeld en op de brandstapel gezet op de 

binnenkoer van de Blandijn door Professor Boone. Oei. 

Matthias Ruythooren– Penningmeester 
Roepnaam:  

Matthias, Matn volgens Jos 
Dialect:  

Oost-Vlamingen hebben dat niet! 
(Suuuuuuuuuure, nvdr.) 
Burgerlijke stand:  

Samenwonend met Mevr. Meerhaeghe volgens 
mijn contract althans. 

Academische stand:  
Halfweg + 5 studiepunten (Geschiedenis van 
de Nederlanden) = Nog 125 studiepunten (Ba + 

Ma) 
Hobbies:  
veel hobbies gehad, spijtig gaat al m’n 

aandacht nu naar studeren (en Aljosha) en natuurlijk ook Moeder Theepot. 
Favoriete soort thee: Die met heet water. 

 
Geld verduisteren of investeren in Lernout en Hauspie?  
Als goede quaestor weet je dat een goede investering altijd beter is dan geld 

te verduisteren. Bij den Amadeus weten ze ook hoe nefast dat kan zijn, geld 
verduisteren. 

 
Izegem of Sint Niklaas?  
Wij hebben wel de grootste markt van België é! 

 
1e Bach, 2e bach of 3e bach?  
Onder het motto: “Een bachelorpaper moet voldoende tijd krijgen om te 

rijpen” ga ik voor derde bach. 
 

Ben je blij dat je in ons team zit?  
Zo lang er piemels (en geld) zijn, is deze quaestor tevreden. 
  



Aljosha Meerhaeghe – Reis 
Roepnaam:  
Jos 
Dialect:  

‘k Denk niet dat er iets West-Vlaamser 
is dan Jos (En Jef dan? Nvdr.) 

Burgerlijke stand:  
Reeds 2 jaar in een relatie – volgens de 
rest: gehuwd 

Academische stand:  
Halfweg 

Hobbies:  
Geen tijd voor wegens een 
onweerstaanbare drang om al mijn 

cursussen uit te lezen voor de eerste 
helft van elk semester 
Favoriete soort thee:  

Thee met amaretto-extracten, ananas. 
 

Maria Theresa of Elizabeth I?  
Ons Maria, ik laat alles wat Engels is wel over aan Lynn. 
 

Casa Maljosha of Casa Plato?  
Casa Maljosha, natuurlijk is ook daar plaats voor filosofie, voor wie 

ontgoocheld is. 
 
Economische geschiedenis of geschiedenis van de economie?  

Ik weet nog altijd het verschil niet, sorry. 
 
Beschrijf in maximaal vijf zinnen hoe de wereld er zou uitzien als jij 

overheerser van alles zou zijn?  
Dit gaat me echt achtervolgen, moest ik later in de politiek zitten, dus ik ga 

voor het strategische utopische paradijs. Een wereld waar Belgen en 
Hollanders in harmonie leven. Een wereld waar geen plaats is voor 
dictatoriale, machtsbeluste heersers en vooral een wereld met enorm veel 

Amerikanen. 

  



Lynn Ide – Taart en Thee 
Roepnaam:  
Mijn duister verleden telt twee bijnamen, maar ik ben niet contractueel 
verplicht deze te onthullen 

Dialect:  
Ruiseleeds – de charmantste tak van het West-Vlaams 

Burgerlijke stand: 
Een trans-Noordzee-affaire 
Academische stand:  

Bezig aan het derde jaar van een opleiding van nog niet nader bepaalde duur 
Hobbies:  

Muziek schrijven en spelen, lezen en schrijven. 
Favoriete soort thee:  
Groene thee met een vleugje citroen, tenzij op dagen met een mooie 

zonsondergang, dan ga ik voor Kamille 
 
Engelssprekende Nederlanders of Nederlandssprekende Engelsen? 

Nederlandssprekende Engelsen, daar kan je tenminste mee lachen. 
 

Koude thee of kans op brandwonden?  
Kans op brandwonden. I also like to live dangerously. 
 

Hobbits of Sloths? 
Slobbits voor mij alstublieft! 

 
Wat is je favoriete passage uit de kaskraker “De Rivier van 
Herakleitos”?   

Bladzijde 441 



Anouk De Meulemeester– Taart en Thee 

Roepnaam:  
Geen van de volgende: neger(in), zwette, 
kleine, …  

Dialect:  
GEEN Limburgs! 

Burgerlijke stand:  
In een relatie 
Academische stand:  

3e bachelor Geschiedenis 
Hobbies:  

lezen & taart eten 
Favoriete soort thee:  
Een klassieker: Earl Grey. Btw: ik haat 

Rozenbottel. 
 
Fondant of melkchocolade? 

Absoluut melkchocolade. Past goed bij 
mijn huidskleur. Het valt dan niet zo op 

als ik smos. 
 
Christendom of Hindoeïsme? 

Hindoeïsme. Ik wil graag in een volgend leven terugkomen als een witte 
leeuwin. Kwestie van eens een ander kleurtje te hebben. 

 
Limburg of West-Vlaanderen? 
West-Vlaanderen, ze zijn daar allemaal wat simpeler eh. 

 
Hé, waar is de chocolade? En waar is de limonade? Maar waar zijn de 
koekjes dan? Geen pannenkoek meer in de pan?  

Ik pleit onschuldig. 

 
 

 

 

  



Nils Depaepe – Semi-professioneel tijdschriftenmaker (of scriptor) 
Roepnaam:  
Paepe, niet te verwarren met een zekere Anne 
Dialect:  

Ingelmunsters, wat eigenlijk Izegems 
is, maar dan beter 

Burgerlijke stand:  
Verkocht aan de hoogste biedster 
Academische stand:  

1/2 Master in de criminologie of 2/3 
Bachelor in de criminologie. ’t Is 

maar hoe daje’t bekijkt 
Hobby’s:  
Chiro, studeren, lezen, semi-

professionele tijdschriften maken en 
Zweedse Hiphop beluisteren. 
Favoriete soort koffie:  

Straffen. 
  

Wat is uw juridisch onderbouwde mening over het uitwijzen van 
‘geïntegreerde individuen’ uit onze Belgische samenleving? 
Het feit dat ik met Mevr. De Block aan het onderhandelen ben over de 

uitwijzing van een welbepaald preasidiumlid zegt meer dan genoeg. Maar 
wees gerust Anouk, ze was ook geïnteresseerd in het Britse lief van een 

ander preasidiumlid, dus ge gaat tenminste gezelschap hebben in je overvolle 
cel in Asielcentrum 127 Bis. 
 

Psychopaat of sociopaat? 
Paepepaat. Be prepared. 
 

Whisssssssssky of ambetante sssssssss klanken? 
Whiskey natuurlijk. En ik gebruik whiskey om te verwijzen naar Ierse 

variant omdat dat betere whiskey is. Het is trouwens zeer makkelijk om het 
bestellen van Whiskey en ambetante S-klanken te combineren. Misschien 
halen daar vele pastoors hun mossssssterd. 

 
Zweedse Hiphop of ABBA? 
Zweedse Hiphop. Liefst een Hip-Hop versie van een ABBA liedje. En vertaald 

in het Zweeds. En niet door Zacke. Alleen door Movits! Of ABBA die een 
ABBA versie brengt van een Zweeds hiphop liedje vertaald in ’t Engels. Liefst 

eigenlijk een mengeling van de twee, met een derde van de tekst in ’t Engels 
en twee derden van de tekst in ’t Zweeds. En een gastoptreden van Elvis 
Costello erbij. En The Roots. En Tom Waits. En de Dolfijntjes (in hun XXL-

versie) 
  



Een zwarte dag voor de UGent en Anne De Paepe? 

Het was woensdag 25 september 2013, zo rond een uur of half zeven in de 

avond. We staan rustig op de Student Kick Off een praatje te slaan met 

vrienden en met de bevallige meisjes van de Slavia toen er plots een grote 

zwarte wolk zichtbaar was onderaan de boekentoren…. Het toeval wil net dat 

wij bezig waren over welke nieuwe wind er over de UGent zou waaien met de 

nieuwe rector: Anne De Paepe. Die zwarte wolk werd donkerder, intenser, 

heviger… Plots kwam er paniek in ieder van ons opborrelen, was dit een 

9/11 in Gent? Was dit deel van het offensief van Rector Rik Torfs van de 

KULeuven? Kon Freddy Mortier het niet verkroppen dat hij geen rector werd? 

Had Prof. Jan Dumolyn zijn sigaret vergeten doven? Was Anne De Paepe 

haar overwinning iets te vurig aan het vieren?  

Enkele minuten bleven we staren naar wat we 

dachten dat het einde van de Boektoren was, 

alsook wat het mogelijke einde zo zijn van de 

Blandijn en de Rozier. Want na spontaan 

denkwerk van ene N.D. kwam het besef dat 

moest er brand in de boekentoren zijn, die 

niet op tijd zou geblust zijn en het trademark 

van de UGent zou neerstorten op ons geliefd 

Communistisch hospitaal look-a-like Blandijn 

(het kreeg nu net een nieuw kleurtje binnen en een nieuwe veiligheidsdeur) 

of op de pas gerenoveerde Rozier (zonde van al ons inschrijvingsgeld). 

Persoonlijk kon mij die gebouwen niet veel schelen, ik kon maar aan één iets 

denken. Mijn thesis. Wat als het meesterwerk van Henri Vandevelde zou 

vallen op de Faculteitsbib in de Rozier? Weg secundaire literatuur voor mijn 

thesis. Weg thesis. Ik kreeg er een spontane angstaanval met een 

hyperventilatie-aanval van. Het vrouwelijk schoon onder ons had andere 

zorgen… “Oh neen, professor Bart Keunen zit toch niet nog in het gebouw”. 

Adieu, sexy voice, nooit nog zal iemand in slaap vallen door uw zeemzoete 

stem.  

In de verte hoorden we de brandweer afstormen naar de plaats des onheils. 

Wij besloten dan maar om eens ramptoerist te gaan spelen en daarbij ons 

eigen leven op spel te zetten om naar de afbrandende Boekentoren te gaan 

kijken. #yolo. Ik voelde mijn hart in mijn keel en ik zag de 0/20 FAIL op mijn 

curriculum al staan voor mijn thesis. Ik deed een gebedje naar God, Allah, 

Nietzsche, Jahweh en Vishna: spaar mijn secundaire literatuur! Eenmaal op 

plaats delict bleek onze vrees voor niets te zijn, het bleken twee auto’s te zijn 

die in de fik waren geschoten. #Fail. Angst werd vervangen door euforie, mijn 

thesis is veilig. Ohja, de mensen waren ook veilig. Achter mij hoorde ik door 



iedereen een zucht van opluchting gevolgd door een stikgeluid door de 

immense stank. We besloten dan maar terug te gaan en er een goede kop 

thee op te drinken, want al die gebeurtenissen gingen toch even boven ons 

theewater.  

 

Toch blijft dit evenement enkele vragen 

oproepen… Was het een mislukte 

terreuraanslag? Was het een autobom bedoeld 

voor Anne De Paepe? Het toeval wil dat wij enkele 

minuten later ex rector Paul Van Cauwenberge 

tegenkwamen, wat deed die daar? Of was dit 

gewoon een publieksstunt van Anne De Paepe 

om haar populairder te maken? Alleszins stond de UGent prominent in het 

nieuws en kwam premier Elio Di Rupo een week later naar Gent waar hij een 

rode pull kreeg van een in het rood geklede Anne De Paepe… Hoe dan ook, 

het bleek gelukkig geen zwarte dag te zijn voor de UGent, de boekentoren 

blijft momenteel rechtstaan en Anne De Paepe kan met een gerust hart en 

een goed kopje kamillethee beginnen aan haar rectorschap, veel succes 

toegewenst.  

Gillis Vermeersch  



’t Leven steekt Theegen – Raad van Eef Soete 

“De eerste week van een nieuwe academiejaar is de leukste van allemaal!” zegt de 

grote meerderheid van de studenten allemaal in koor. Well, no, just no. 

Even een korte introductie zodat je mijn argumentatie beter zal verstaan. Ik ben Eef 

Soete, parttime student, parttime fangirl. Ik heb 2 jaar geschiedenis aan UGent 

gestudeerd en ben dit jaar begonnen aan de lerarenopleiding geschiedenis-Engels. 

Bon, waarom zijn de eerste weken niet leuk? 

1. Dit jaar start ik op een nieuwe school. Dat betekent dat ik daar mijn weg 

nog moet vinden. Om een voorbeeld te geven: na twee weken ben ik nog 

steeds op zoek naar de plaats waar ze ’s middags soep verkopen… 

2. Ik zit in een volledig nieuwe klas, vooral dus met 18-jarigen die net de 

eerste stappen in het studentenleven zetten. Het leeftijdsverschil op zich 

is niet zo’n probleem, maar op vlak van mentaliteit is er wel nog een grote 

kloof. Deze keer moet ik rekening houden dat sommige mensen geschiedenis 

hebben gekozen, niet omdat het hun passie is, maar omdat ze bijvoorbeeld 

naast haartooi nog een ander vak erbij moesten kiezen. 

3. Het niveau van de lessen is (momenteel nog) heel erg laag. De docenten 

houden echt nog je handje vast, ik bedoel, op ons examen geschiedenis 

zullen we begrippen moeten uitleggen, maar natuurlijk enkel de vetgedrukte 

woorden moeten we kennen. Maar pas op kindjes, want in het derde jaar zal 

je het allemaal individueel moeten kunnen, hoor! En je hebt ondertussen 

waarschijnlijk ook al een artikel gelezen over het niveau van net 

afgestudeerde leraren. Ik denk dat het al genoeg zegt… 

Maar ook mijn klasgenoten komen net uit het middelbaar en dat merk je wel. 

Ik bedoel: “Mag er in dit handboek geschreven worden?” is geen vraag die na 

het middelbaar nog stelt. 

4. Mijn vriendjes van de universiteit zijn momenteel druk bezig met een 

onderwerp te zoeken voor hun bachelorpaper en daar ben ik heel jaloers 

op.  

5. Umm, en laten we natuurlijk niet de belangrijkste reden vergeten waarom de 

eerste week niet leuk is: al de beste series zijn momenteel on hiatus, 

meestal tot de eerste weken van oktober én we moeten wachten voor 

alle goeie films die pas uitkomen in november. 

Oke, Glee en Awkward zijn al begonnen, maar deze plaats ik dan ook niet in 

de categorie van beste series. Voor Supernatural moet ik nog een week 

wachten (nu niet meer!, nvdr.), Doctor Who begint pas weer over een maand 

en voor series als Hannibal, Teen Wolf, Game of Thrones moet ik nog geduld 

hebben tot het tweede semester. And don’t even talk to me about Merlin. 

Luckily I always have a box of friends and a box of Friends, if you know what 

I mean. 

6. “Maar je kan toch uitgaan” zie ik enkele snuggere lezers denken. HAHA. NO. 

And so I'll leave you with the great words of Buzz Lightyear: To infinity and beyond! 



Dixit 

Nu hoor ik veel mensen onder jullie zeggen: “what the fuck is nen dixit?” 
Kort samengevat: als ge met een bende veel samen zit, rollen er veel domme 
uitspraken over ieders lippen. Wel, het is de scriptor zijn taak en levensdoel om er 
de belachelijkste en meest frappante uitspraken te selecteren en te publiceren om 
iedereen voor gek te doen staan. Hieronder het resultaat. 
 
“Ebje een kwaal? Alcohol drinken!” – Laurent Lievens 
 
“Lisa, your hair is pink! 
Yeah, but the drapes don’t match the carpet!” – Lisa Embo & Lynn Ide 
 
“Ie gaat weer een orgasme krijgen!” – Laurent over het enthousiasme van de 

Scriptor over de lessen van G. Martyn 
 
“Ik denk nooit aan lelijke dingen.” – G. Martyn, held. 
 
“In den oorlog zijn veel Joden geteleporteerd.” – Aljosha Meerhaege 
 
“Ik kom om pinten te drinken. Gij niet? 
Nee.” – Paepe & Eef Soete 
 
“Ja, da’s de nieuwe weed eh, auto’s verbranden.” – Alexander Vlachakis 
 
“’t Is maar raar om te zeggen éh… Mama, ik heb aan de flosh getrokken, mag ik nog 
eens?” – Laurent Lievens 
 
“Aja, ’t is een verschil. Ja ik wil lid worden van de groep, dus ‘k ga ook achterlijk 
praten.” – Bavo 
 
“Ik kan geen Engels.” – Lynn Ide 
 
“Wist ge dat de lengte van de penis van een homo ongeveer vijf procent langer is dan 
die van de hetero?” – Aljosha Meerhaeghe, egotripper 
 
“En als ge bi zijt?” – Lien Willemkens 
 
“Maar nee, ’t is Peetaporn!” – Eef Soete (don’t google it. Seriously. Don’t.) 
 
“Buuuuuuuuuuuuuuuuuuuurp!” – Gillis, Eef en Paepe 
 
“Chinezen hebben gemiddeld teelballen van 20 cm en Europeanen het dubbele” – 
Anouk 
 
“Ge hebt mij nog nooit zien lopen hé? ‘k Mag dan nog dik zijn, maar ‘k kan lopen 
whé vint.” – Paepe 
 
“Hitler, kent ge die?” – Eef  
 
“Orale sex is dus ook sodomie? 
Neeeeeeeeerd!” – Bavo & Paepe  



De Scriptor (zijn water om thee te zetten) kookt over 

Soms kan het allemaal ne keer te veel zijn. 
 

En ’t is ook vaak zo. Je beslist om een simpele taak te doen, maar dan 
komen er plots zesentwintig dingen bij. ’t Ergste van al, al die zesentwintig 

dingen moeten rap, goed en op hetzelfde moment gebeuren en ik ben geen 
vrouw. 
 

Wie ben ik? De scriptor natuurlijk, aangenaam. M’n naam is Nils Depaepe, 
zoals u hoogstwaarschijnlijk al weet. M’n voorliefde voor satire, spot, 

sarcasme en zwarte humor komt in deze eerste editie niet zodanig naar 
boven, maar troost u, de volgende edities zullen ervan overlopen. 
 

Nu, waarom is’t soms allemaal ne keer te veel? Wel, gewoon, alles doet soms 
ne keer ambetant. Zo volgen jullie de volgende redenering normaal gezien 
perfect. 

 
Stel: je zit in één van de eerste lessen van het academiejaar en de professor 

kondigt verplichte oefeningen aan. Da’s allemaal geen probleem, maar dan 
komt een andere professor met nog oefeningen en NOG een andere professor 
met een verplichte paper. Smijt daarop nog een keer je sociaal leven, een 

mogelijke job in je weekend, een lief, een jeugdvereniging en ga zo maar 
verder. Op den duur kookt ge over. Ge kookt zelfs snel over. Maar hier is een 

simpele oplossing voor. 
 
Ikzelf heb besloten alles te investeren in het koken van water, zonder twijfel 

de meest rustgevende activiteit ooit. Je staat gewoon te kijken naar hoe het 
water immens traag warmer en warmer komt tot het water warm genoeg 
heeft om bijvoorbeeld pasta te koken en thee te zetten. Je komt tot rust. En 

als tot rust komen niet iets van je favoriete bezigheden is, lach dan 
maniakaal naar je borrelende water en roep luidkeels “IT’S ALIVE! ALIVE!”. 

Gouden tip van uw scriptor, dames en heren. 
 
Maar dan kookt dat water en sta je weer voor de helse keuze… Welke thee 

kies ik… En er zijn immens veel soorten thee. Echt gestoord veel soorten. 
Zoveel soorten dat ge jezelf in een existentiële crisis waant, gewoon omdat ge 
beseft dat iets simpels als thee zetten gewoon al een van de grootste keuzes 

van je dag wordt. 
 

Nu ja, er zijn ergere dingen in het leven dan een paar weken in het leven 
waardoor je gewoon flipt van de geflipt grote hoeveelheid werk en de gestoord 
kleine hoeveelheid slaap je hebt. Maar laten we niet vergeten, we hebben 

thee en dat kalmeert. En als dat je niet gelukkig maakt, weet ik niet wat we 
kunnen nog kunnen zeggen.  

 
Tot de volgenden 
Nils Depaepe – Uw zaag van de week 


