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Voorwoord 
Liefste (nieuwe) leden van de warmste studentenvereniging van 
Gent, welkom (terug).  

Eerst en vooral wil ik namens het voltallige praesidium zeggen 
dat wij ontzettend blij zijn dat we jullie na al die maanden 
opnieuw kunnen ontvangen op onze kransjes en activiteiten. Als 
er één ding is dat een pandemie niet kan veranderen, dan is het 
dat Moeder Theepot staat voor gezelligheid, in goeie en 
coronatijden. Ook dit academiejaar heb ik opnieuw de eer om 
jullie praeses te mogen zijn en garandeer ik jullie dat we er 
ondanks de vreemde omstandigheden een knaljaar van zullen 
maken! 

Ons eerste theekransje zit er ondertussen al op en Chocolathee 
was op 1, 2, 3 volzet. Het doet deugd om te zien dat jullie even 
enthousiast zijn als wij! Er staan voor jullie dan ook nog heel wat 
niet-te-missen avonden op de planning!  

Graag wil ik van de gelegenheid gebruikmaken om de mensen te 
bedanken zonder wie dit niet mogelijk zou zijn. Aan Aliona, 
Achim, Jana, Melina, Lena, Jarno, Matthias, Fien, Iris & Dagmar 
een dikke merci! Voor al jullie inzet, optimisme en enthousiasme. 
Blij dat jullie in mijn TEAm zitten! 

Ik hoop jullie allen warm te hebben gemaakt om er samen met 
het praesidium weer een fantastisch jaar van te maken. Hopelijk 
tot snel op één (of meerdere!) van onze activiteiten!  

 

Veel leesplezier & veel liefs, 

Aïsha 
Keizer Praeses 
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Maak kennis met het 
Praesidium  

Ben je nieuw bij Moeder Theepot en weet je nog niet wie wie is? Of 
ben je niet nieuw, maar weet je het evenmin? Geen nood, hier 
worden al je vragen beantwoord! Blader snel verder en ontdek alles 
(of toch een paar dingetjes) wat je wou weten over de mensen die 
dit jaar activiteiten, taart, thee en een gezonde dosis warmte 
voorzien!   
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AÏSHA – Praeses 

 

Naam: Aïsha 

Bijnaam: Suki 

Richting: 
Criminologische 
Wetenschappen 

Favoriete thee: 
Matcha 

Beschrijf je ideale 
taart: Brownie van 
Mayana 

Sterrenbeeld: De ene 
website zegt maagd, de 
andere weegschaal (help 
me) 

Meest irritante gewoonte: Spacing out 

Hobby’s buiten Moeder Theepot: Praten tegen planten, 
chiro missen, cappuccino of chocomelk drinken bij de leukste 
plekjes in Gent,… 

Hoe ben je bij Moeder Theepot terechtgekomen? Door 
een dikke drie jaar geleden een lijst met alle 
studentenverenigingen in Gent op te zoeken en daarna random 
naar de praesidiumverkiezing te gaan. And so my reign began…  

Unpopular opinion: Thee is water met een smaakje.  
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ALIONA – Maxi Vice 

 

Naam: Aliona 
Debisschop 

Bijnaam: Mini 

Richting: 
Master in 
Biomedical 
Science; Major 
infection and 
immunity (aka 
please viroloog 
in spé) 

Favoriete 
thee : Verse 
muntthee  

Beschrijf je ideale taart: Bestaat al namelijk de suikerappel 
taart van Tarte de François *begint te watertanden* 

Sterrenbeeld: Ik mag kiezen hihi want ik verjaar op een wissel 
tussen twee sterrenbeelden en tijdschriften kunnen nooit kiezen 
welke datum. Maar ik pak meestal wel Leeuw 

Meest irritante gewoonte: Volgens Achim  altijd buikpijn 
hebben; 3 seconden les kijken om dan 10 seconden terug te 
spoelen om dan te beginnen stressen dat het te lang duurt en er 
nog veel werk is; haar haar stijlen en dan vergeten de stekker van 
de tandenborstel terug in het stopcontact te steken 

Hobby’s buiten Moeder Theepot: Paardrijden en 
boogschieten  
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Hoe ben je bij Moeder Theepot terechtgekomen? Ik was 
aan het denken om mij te laten dopen bij VBK in mijn 2de 
bachelor maar om meerdere persoonlijke redenen was ik toch te 
veel aan het twijfelen. Toen heeft een praesidiumlid van VBK mij 
vertelt dat er een vereniging was die thee drinken en taart eten 
waar er niet gedoopt wordt. Dus dat maar eens gaan checken en 
verliefd geworden op Theepot en ja dan moest ik wel in het 
praesidium om mijn liefde verder te delen.  

Unpopular opinion: 

Ik ben de betere Vice. *evil laugh*   

Theepot alliteraties gaan ons lukken, so be prepared for a lot of 
Theepot babies binnen 7 jaar of langer. (niet te vroeg beginnen 
eh) 
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ACHIM – Mini Vice 

 

Naam: Achim 
Vandierendonck 

Bijnaam: Maxi 

Richting: Doctor in de 
ingenieurswetenschappen: 
elektrotechniek 

Favoriete thee : Earl 
Grey met een maatje (en 
een klik) appeljenever 

Beschrijf je ideale taart: 
Zolang er maar chocolade 

op zit. 

Sterrenbeeld: Stier 

Meest irritante gewoonte: I know the song 

Hobby’s buiten Moeder Theepot: series/films kijken 

Hoe ben je bij Moeder Theepot terechtgekomen? If I tell 
you I’ll have to kill you 

Unpopular opinion: Ei is geen groentje (probeer maar eens 
een smos zonder groenten te bestellen, DIE LATEN DUS ALTIJD 
EI ER DAN OOK UIT TERWIJL DAT TOCH HELEMAAL NIET 
AAN EEN PLANT OF BOOM GROEIT, IK WORD DAAR DUS 
WEODEND VAN E) 
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JANA - Penning 

Naam: Jana Gussé 

Bijnaam: bochtje 

Richting: Schakeljaar en 
master 
Communicatiewetenschappen 
- Nieuwe media en 
maatschappij 

Favoriete thee : de ‘let’s stay 
in bed together’ van Flying 
Tiger 

 

 

 

Beschrijf je ideale taart:  

Heel veel lagen die de regenboog representeren, snoep die eruit 
rolt wanneer je ze opensnijdt en een fondant Disneyfiguur er 
bovenop! (voor beelden, zoek taarten Tatyana op) 

Sterrenbeeld:  

Ram #firesign 

Meest irritante gewoonte:  

Kotgenoot: wat moet ik meebrengen van de winkel voor je? 

Me: weet je nog zo, dat ene ding dat ik zo graag eet, zo met die 
tomaten? Ja neem zo dat mee 

Kotgenoot: … 

 

 



Het Theeblaadje Jaargang 8, nummer 1 
  

10 
 

Hobby’s buiten Moeder Theepot:  

- chillen met mijn kotgenoten op het 4e verdiep 
#homevermeylenisdebestehomevantstad 

- belachelijke tv-programma’s kijken 

- knuffelen met Fleur #cavia 

Hoe ben je bij Moeder Theepot terechtgekomen? 

Een meisje op mijn vakantiejob postte een story met een 
bloemenlintje en ik was meteen geïntrigeerd en nu 4 jaar later zit 
ik hier nog   

Unpopular opinion: 

Louis is beter dan Harry 
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MELINA – Taart en thee 

Naam: Melina  

Bijnaam: heb ik niet 

Richting: Ergotherapie 

Favoriete thee : perzik of 
muntthee  

Beschrijf je ideale taart: 
chocolade, speculoos, 
perentaart = een grote 
caloriebom  

Sterrenbeeld: Kreeft 

Meest irritante 
gewoonte: Mijn 
uitstelgedrag  

Hobby’s buiten Moeder 
Theepot: Lezen, tekenen 
(gewoon alles wat creatief is), 
skiën  

Hoe ben je bij Moeder Theepot terechtgekomen?  

Ik ben op aanraden van een vriend eens naar een kransje 
gekomen en toen wist ik dat ik deel wou uitmaken van theepot. 

Unpopular opinion:  

Harry Potter is veeeeeel beter dan Star Wars. 
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LENA – Taart en thee 

 

Naam: Lena Van Landuyt  

Bijnaam: geen/ Lenaatje 

Richting: Toegepaste 
economische wetenschappen 
(TEW) / gemeenschappelijke 
eerste bachelor hir, tew, ew 

Favoriete thee : fruitthee of 
icetea 

Beschrijf je ideale taart: 
merengue met chocomousse! 
En frambozen ! Of ijstaart   

Sterrenbeeld: boogschutter  

Meest irritante gewoonte: Ik heb graag gelijk of zal ook in een 
discussie advocaat van de duivel spelen.  

Hobby’s buiten Moeder Theepot: (rol) schaatsen, 
voordracht, koken en ik ben ook vrijwilliger bij ESN 

Hoe ben je bij Moeder Theepot terechtgekomen? Ik heb 
via UGent een test gedaan "welke studentenvereniging past bij 
jou" en Moeder Theepot was een van de resultaten.  

Unpopular opinion: koffie is overrated en het is nooit te koud 
om ijs te eten.  

(misschien minder unpopular in Moeder Theepot maar je hebt 
geen alcohol nodig om plezier te hebben)  
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MATTHIAS - Activiteiten 

 

Naam: Matthias Lambrecht 

Bijnaam: niet echt, soms 
eens mattie 

Richting: archeologie. 

Favoriete thee : oolong, 
monkey pinch perzik 

 

 

 

 

Beschrijf je ideale taart: 20-20m diameter en 10 cm hoogte: 
chocolade taart, daarboven 17-17 m diameter en 10 cm banaan-
slagroomtaart, laag 3 15m op 15 m en 10 cm hoogte fruittaart , 
laag 4 13m op 13 m en 10 cm hoogte chocolade-framboos taart, ….  

Sterrenbeeld: tweeling  

Meest irritante gewoonte: de verkeerde dingen zeggen op het 
juiste moment.  

Hobby’s buiten Moeder Theepot: wereldoverheersing maar 
voor de rest niet echt. 

Hoe ben je bij Moeder Theepot terechtgekomen? 
Een groep mensen op kot ging en ik ben meegegaan.  

Unpopular opinion: kaastaart is geen taart, pastelkleuren zijn 
een fancy manier om te zeggen lichte kleuren en de funny 
presidium foto was beter dan de normale. 
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JARNO – Activiteiten 

Naam: Jarno De Coster 

Bijnaam: Costermans 
/ Rawno, maar meestal 
gewoon Jarno dat is al 
betekenisvol genoeg.  

Richting: Sociaal Werk 

Favoriete thee: Ik heb 
mijn thee graag zoals 
mezelf: sweet as fuck 

 

 

 

 

Beschrijf je ideale taart:  
Bavarois is echt wel een van mijn favorieten. Maar er is niet echt 
een ideale taart voor mij. Als het op taarten aan komt dan kan ik 
me wel even een zwijntje wanen en zal ik veel naar binnen durven 
spelen.  

Sterrenbeeld: Schorpioen 

Meest irritante gewoonte:  
Ik weet dat het ongezien is en er mogelijks lijfstraffen mee 
verbonden zijn maar ik bijt dwars van een Leo.  

Hobby’s buiten Moeder Theepot:  
Enthousiaste bezoeker van bruine kroegen en toogfilosoof. Leider 
en soms lijder bij KSA Sint-Amandus Erembodegem en voor de 
rest wat van alles, vooral genieten van het leven.  
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Hoe ben je bij Moeder Theepot terechtgekomen? 
 Het is eigenlijk allemaal gestart als een meme. In mijn vorige 
opleiding had ik veel verhalen gehoord over moeder theepot en ik 
wou controleren of deze klopten. Ik werd gelukkig goed 
opgevangen door men meter (shout-out to Aliona) en kijk zie me 
hier nu zitten, ik ben blijven plakken. Ik heb dit jaar zelfs een 
pluspeter bij gekregen, de theepot familie is groeiende en 
misschien een blijvertje.  

Unpopular opinion:  
Dat is geheim.  
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FIEN - PR 

Naam: Fien 
Henderickx 

Bijnaam: Koffien 

Richting: MA Taal- en 
Letterkunde (Spaans-
Engels) & BA IBM 

Favoriete thee: 
Tastea 

 

Beschrijf je ideale taart: moelleux 

Sterrenbeeld: Maagd 

Meest irritante gewoonte: Uitstellen & onmogelijk uit te 
voeren ideeën hebben. 

Hobby’s buiten Moeder Theepot: Huisdieren entertainen 

Hoe ben je bij Moeder Theepot terechtgekomen? 
Gekomen voor de taart, maar gebleven door de leuke mensen   

Unpopular opinion:  Pizza hawaï is oké 🙊 
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DAGMAR – Sfeerbeheer 

Naam: Dagmar 

Bijnaam: / 

Richting: 
Preventieadviseur 

Favoriete thee : 
Heaven’s Berry 
(Puur Thee) 

Beschrijf je 
ideale taart: 
Fruittaart met 
enkel kiwi 

Sterrenbeeld: Boogschutter 

Meest irritante gewoonte: Te veel foto’s van mijn katten 
doorsturen naar mensen 

Hobby’s buiten Moeder Theepot: Is er een wereld buiten 
Moeder Theepot??? Indien dit zo zou zijn: hoorn spelen en in de 
vakantie Kazoukampen geven 

Hoe ben je bij Moeder Theepot terechtgekomen? Via 
andere mensen op kot van het bestaan gehoord en waarom zou je 
dan geen taart willen gaan eten? Dus met 2 mensen van kot eens 
gegaan en dan blijven komen.  

Unpopular opinion: KAASTAART IS TAART! 
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Iris – Redactie 

Naam: Iris Pottie 

Bijnaam: geen bijnaam 

Richting: Industrieel 
ingenieur biochemie 

Favoriete thee : Groene thee 
met appel en kaneel 

Beschrijf je ideale taart: 

Chocoladetaart met aardbeien  
zonder slagroom 

Sterrenbeeld: Ram 

 

Meest irritante gewoonte: alles kwijtraken om dan aan 
mensen te vragen om te helpen zoeken en het gewoon op zijn 
vaste plaats terug te vinden, altijd over hondjes beginnen 

Hobby’s buiten Moeder Theepot: Series kijken 

Hoe ben je bij Moeder Theepot terechtgekomen? 

Ik had een evenement op Facebook gezien en dacht “waarom ook 
niet?” 

Unpopular opinion:  

De films van Harry Potter zijn overrated. 
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EUHM, WAT? 
Jana 

Omdat mensen soms de neiging hebben zich beter voor te stellen 
dan ze zijn, zijn antwoorden op vragen niet altijd de juiste manier 
om iemand te leren kennen. Gezien het praesidium per definitie 
bestaat uit mensen, moet deze tekortkoming op creatieve manier 
omzeild worden om onze leden een correct beeld te geven van het 
praesidium.  En wat is daarvoor geschikter dan een 
chatconversatie? Juist ja, uit de context gerukte chatberichten! 
Lees en oordeel vooral zelf.   

Hmmm ga je dan zweepjes gebruiken op een kajak? Een lokaal 
lijkt me praktischer - Achim 

Ik heb een olifantenvel, ik voel dat niet – Jarno 

Eerlijk we zijn de nieuwe Tomorrowland, move over bitches – 
Jana 

Alhoewel denk dat ze op de gang nu al denken dat ik geen andere 
kleren heb dan truien van verenigingen   - Jana 

dude als we dit goed aanpakken is er geen lijk dus geen moord, 
mensen geraken altijd vermist en een verdwijning krijgt minder 
onderzoek dan moord – Matthias 

Nu de vraag wie gaan we eigenlijk vermoorden    
Die hebben 4 PRs en meerdere feesten - Aliona 

Allemaal, dat is de uitdaging   – Matthias 

 

Kheb ooit het volledige slachtproces op video gezien - Jarno 

Van een mens of van een varken? – Achim 
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Heeft er eigenlijk iemand een zaag die door bot kan, het is niet 
noodzakelijk maar wel praktisch - Matthias 

Je kan ook werken met een mengeling obv muskaatnoot   – 
Fien 

 

Soviet union = me – Aïsha 

 

Conclusie is gewoon was hij er nie geweest of had hij wel voor bae 
gekozen dan was dit allemaal nie gebeurt – Melina 

Ze hebben het opgegeven – Aliona 

Vanaf nu blijft da godverdoms kut kookvuur in Gent want amai – 
Aliona 

Glitter is leuk - Iris 

Mijn gsm ook zo : voorgesteld artikel voor jou: UGent zoekt 
cannabis, click op meer te lezen – Lena 

 

Damn ik kijk net in de spiegel en besef dat ik 2 uur in vergadering 
heb gezeten met wallen   kon niemand me een hint geven   – 
Jarno 

Haha corona is toch nog voor iets goed dan   – Dagmar 

 

Terug trekken kan ook gevaarlijk zijn – Jana 
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Poëzie 
Aan dat ene theekopje, 

 

In een tearoom 
zat ik van de week 
En ik voelde mij… 
Daar zo alleen  
Was er warm en druk 
Ik zat naast een lege kruk 
Ik verlangde zo naar jou, hier aan mijn zij 
 
Sterren komen 
Sterren  gaan 
Alleen moeder theepot blijft bestaan 
Toen zag ik haar op een kransje weer 
Ze was nog mooier dan de vorige keer 
Ik was verlegen en wist niet wat te doen 
Ik stond daar maar te kijken 
Oh, wat voelde ik me groen 
 
Nu draai ik hier rond en rond en rond en rond 
Als een leeuw in een kooi 
Aan jou ten prooi 
Ik loop verloren in de nacht 
Toch hou ik de wacht 
Het staat in dit blaadje geschreven 
M’n leven wil ik voor jou geven  
 
Liefs, 

Anoniempje 
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VERJAARDAGSPARTEA 

Iris (redactie) 

In oktober valt niet enkel Werelddierendag, de verjaardag van mijn 
hond Folie valt in exact diezelfde maand. Verder moet niet gezocht 
worden voor het perfecte excuus om een snood plan uit te voeren: 
dieren in het theeblaadje smokkelen! Uiteraard in thema, want bij 
elke verjaardag hoort uiteraard verjaardagstaart. Jammer genoeg 
mogen honden geen chocolade eten, dus die taart heeft ze helaas 
moeten missen. Gelukkig bevat het internet voldoende recepten 
voor het maken voor hondentaarten. Na het uitvoerig bestuderen 
van verschillende recepten, werd na vergelijkend onderzoek 
gekozen voor een taart op basis van aardappel en leverpastei. De 
keuze was logisch, gezien het gebrek aan ingrediënten. Het 
resultaat is waarschijnlijk de meest weerzinwekkend ogende 
cupcake die ooit op de wereld is gezet, maar oordeel gerust zelf! 
Dat heeft Folie uiteindelijk ook mogen doen, en haar verdict was 
duidelijk: I want more!   
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ONGELOOFLIJK 
VERHAAL 

Lena (taart en thee) vertelt een ongelooflijk verhaal! 

Het verhaal van hoe ik in mijn eerste jaar lid werd van het 
praesidium van Moeder Theepot. 
Ik herinner me het nog alsof het vorige week was! Het was het jaar 
2020, ja hoor dat jaar met de bosbranden en het coronavirus. Mijn 
vriendin Lies en ik wouden deel worden van deze magische 
organisatie genaamd Moeder Theepot. Zoals elk nieuw lid gingen 
we naar de eerste bijeenkomst gaan. Was deze natuurlijk al 
volgeboekt. Dus zoals elke logische persoon schrijven wij ons in 
voor de volgende activiteit, wat bleek de “algemene vergadering” te 
zijn. Zonder te weten waar we aan begonnen maakten we ons die 
donderdag klaar voor ons groot avontuur in de theepot wereld. Na 
bijna verloren te lopen in het bos van ugent gebouwen vonden we 
de bijeenkomst en werden we onthaald en mochten we gaan zitten. 
Er waren verrassend weinig andere mensen. Achteraf gezien was 
het zeer logisch, waarom zou je als nieuw lid naar een algemene 
vergadering gaan maar het leek een zeer logische keuze op het 
moment. Als de avond valt begint de ceremonie/vergadering en 
zoals elk verantwoordelijk lid stemmen we voor wetten waar we 
niets van weten, hopen dat we geen fouten begaan. Halverwege de 
ceremonie is er een kleine pipipauze. Dit is het moment dat het 
allemaal gebeurde. Deze goede fee of heks Aliona aka maxi vice (dit 
is volledig een eigen interpretatie) was zo vriendelijk mij aan te 
spreken en te informeren dat er een open positie is in de hoger 
kring voor taart en thee. Het duurde maar 5 minuten voor haar 
betoverende speech om in te werken. Ze had me helemaal in haar 
greep! Je zou denken dat ik al zou ingegeven hebben bij het woord 
taart maar nee ik probeerde de betovering nog te vechten. “Het is 
je eerste jaar op de unief”, “Je kent deze organisatie nog niet, hoe 
zou je al in het bestuur gaan”. Maar na een andere magisch wezen 
Melina kwam en met al haar enthousiasme me welkom heet om in 
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haar groep te komen, kon ik deze betovering niet meer vechten. 
Terug in de niet zo ronde cirkel kon ik het overgangsritueel van nog 
twee andere betoverde kandidaten aanschouwen. De andere 
kandidaten waren voorbereid en alles leek goed te gaan voor hun. 
Toen was het aan mij. Na een fantastische, unieke en gewoonweg 
geweldige speech (ik vertel het verhaal dus er mogen geen vragen 
gesteld worden bij de fantastischheid van mijn speech) werd het 
tijd voor het oordeel. IK WAS VERKOZEN. Dit had alles te maken 
bij mijn genialiteit en zeker niet bij het gebrek aan 
medekandidaten. Er was toch een kleine opluchting bij zowel mij 
als Melina. Met een tevreden gevoel en een ondersteunende Lies 
kon ik de ceremonie verlaten. 
Je vraagt je misschien af hoe het verder loopt met mijn avonturen 
in theepot, mijn punten van het eerste jaar en daarbij aansluitend 
of Aliona mijn reddende goede fee of heks was. Dat, lieve 
theeblaadjes, is voor een andere keer. 
 
Liefs, 
Lena 
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NOOT VD REDACTIE 
 

Ik heb de eer om u voor te stellen: het meest inspiratieloze artikel 
in dit hele boekje! Doe me dat maar eens na! (Neen, echt, als je zelf 
een inspiratieloos artikel wil schrijven, altijd welkom!) 

Ongeveer een jaar geleden fietste ik zorgeloos naar de Therminal. 
Hoewel het woord zorgeloos misschien wat overdreven is. Thuis 
was ik een masker vergeten, dus moest ik het doen met glitters, 
elfenoortjes, vleugeltjes en zwarte lippenstift om als boze fee 
verkleed te zijn op het Halloweenkransje. Niemand wou geloven 
dat ik kwaadaardig was, een diepe teleurstelling. Daarbovenop 
kwam nog dat op dat moment in het jaar overal studentendopen 
gehouden worden, waardoor je als je door het Citadelpark fietsend 
niet enkel de verderfelijke geur van ketchup vermengd met look 
moet waarnemen, je moet ook nog eens gigantisch uit je doppen 
kijken om niemand omver te rijden. Zeker dat donker brugje is 
levensgevaarlijk. 

Ik hoef natuurlijk niet uit te weiden over het feit dat vandaag alles 
anders is, dat weet iedereen. Had ik toen geweten wat ik nu wist, 
ik had me misschien minder zorgen gemaakt. Hoewel, als ik wist 
dat er een pandemie zat aan te komen, is de kans groter dat ik als 
een onheilsprofeet door het Citadelpark reed. Dat is eigenlijk ook 
een beetje Halloweenthema. Behalve het feit dat er veel veranderd 
is, zijn er ook veel zaken die niet anders zijn. Als ik mijn masker 
ergens vergeet, heb ik nog steeds een instant paniekaanval. Glitter 
heeft gelukkig nog steeds een kalmerende werking op mezelf. Maar 
bovenal: de warmste studentenvereniging van Gent is nog steeds 
levend! En zolang Moeder Theepot blijft bestaan, is de wereld voor 
mij nog niet vergaan. 

Groetjes,  

Iris (uw redactie) 
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Clublied 

 

Elke zichzelf respecterende studentenvereniging heeft een 
clublied, en Moeder Theepot vormt daarop geen uitzondering. 
Ontdek hier het clublied, zing het dagelijks voor de spiegel en… 
Niks en eigenlijk, het is gewoon leuk om te zingen    

 

Drink ik hete thee dan ben ik in mijn nopjes,vergeet ik alles 
Ik eet alleen nog taart 
Lekk’re warme thee drinken we uit kopjes, mag Moeder Theepot 
voor altijd blijven bestaan 

Want thee drinken verdrijft de smart, Theepot veroverde mijn 
hart 

Ik hou van koffie, taart of thee, wij zijn Moeder Theepot 
Van tearoom recht naar het café, wij zijn Moeder Theepot 
Een dubbele koffie in’t salon, wij zijn Moeder Theepot 
Terug naar waar het ooit begon, 

Want Moeder- 
Want MOEDER THEEPOT LEEFT! 
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TEST 
Door Matthias (activiteiten) 

Beantwoord de vragen, tel alle punten voor elke thee op en 
ontdek welke thee jij bent. 

1) Het is donderdagavond in een niet corona 
periode, waar ben je te vinden ? (Dit is de meest 
stalkerige van de vragen, ik beloof het ) 

- In de Overpoort natuurlijk: +1 witte thee, +1 groene thee, 
+1 zwarte thee 

- Gezellig met wat vrienden/vriendinnen op café of op kot: 
+1 oolong 

- Thuis studerend of Netflix bingen +1 gele thee , +1 Pu-Er 

humeur  

2) Over het algemeen zie je wereld als 
- Een prachtig geschenk: +1 witte thee 
- Goed en slecht, het gaat erom wat je er zelf mee doet 

+1 groene thee,  +1 zwarte thee, +1 oolong  
- Het equivalent van een berg in brand staande 

autobanden waar iemand in 2020 benzine over heeft 
gegoten: +1 Pu-Er, +1 gele thee 
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educatie  

3) Hoe belangrijk is leren  voor je, zowel als in 
studeren als in de vaardigheden verkrijgen 
manier ? 

- Heel belangrijk, leren is van essentieel belang: +1 Pu-Er, 
+1 gele thee 

- Noodzakelijk, maar er moet ook rust zijn: +1 groene thee, 
+1 zwarte thee, +1 oolong 

- Vrienden en familie eerst, dan zien we wel: +1 witte thee 

problemen  

4) wat zie je als je grootste kracht? 
 

- Mijn eigen kennis en talenten: +1 gele thee, +1 zwarte 
thee, +1 oolong  

- Vriendschap en liefde: +1 witte thee 
- Mijn relativeringsvermogen: +1 pu ehr, +1 groen thee 
- Mijn kernarsenaal: welkom meneer Poetin, u bent welke 

thee u maar wil zolang u er maar niemand mee vergiftigd 
(kies opnieuw) 
 

5) Als je geconfronteerd wordt met een uitdaging, 
hoe pak je dat dan aan ? 

- Ik vertel mezelf dat het wel zal lukken en begin met goede 
moed: +1 witte thee 

- Ik zoek mijn eigen manier van aanpak en gebruik dan een 
niet-standaard manier van werken: +1 gele thee 

- Ik vraag andere mensen die ooit iets gelijkaardigs hebben 
gedaan hoe ik dit het beste aanpak en doe dan iets 
gelijkaardigs: +1 groene thee 

- Avengers assemble, ik verzamel mijn beste vrienden en 
samen gaan we ervoor, +1 zwarte thee  

- Ik twijfel wel aan mijn eigen kunnen maar zal uiteindelijk 
het probleem oplossen: +1 oolong  
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- Een uitgedacht plan van aanpak dat zowel gebaseerd is 
op eerdere ervaring alsook de specifieke uitdagingen van 
het huidige probleem: +1 Pu-Er  
 

6) Wat is jouw perfecte date ? 
- Gezellig iets gaan drinken: +1 groene thee , +1 oolong  
- Vrijwilligerswerk doen bij een goed doel dat werkt met 

puppy’s: +1 Pu-Er, +1 zwarte thee  
- Naar een voorstelling gaan Beethovens derde symfonie 

“De Nachtraven” : dit bestaat niet de derde symfonie heet 
Eroïca, oftewel de 'heroïsche'… klein weetje van de dag 
(kies opnieuw) 

- Naar de opera gaan: +1 gele thee  
- Naar een fuif gaan: +1 witte thee  
- Kijken naar een portret van jezelf: Goedenavond, meneer 

Trump ( kies opnieuw ) 
 

7) In welk Hogwarts huis zou je willen zitten? 
 

- Huffelpuff: +1 witte thee, +1 gele thee 
- Ravenklauw:+ 1 Pu-Er, +1 oolong  
- Griffoendor: +1 groene thee 
- Slytherin: +1 zwarte thee 
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Uitslag: 

1. Witte thee 

Witte thee is te goed voor deze wereld. Ze is altijd vrolijk 
en opgewekt en houdt ervan zich met veel mensen te 
omringen. Deze theekopjes slagen er altijd in een 
humoristische noot te brengen en verbeteren de sfeer op 
elk kransje waar ze naartoe gaan. 

2. Gele thee 

De zeldzame bloem. Deze mensen zul je net als hun thee 
maar weinig tegenkomen. Het zijn buitenbeetjes maar 
daardoor niet minder gesmaakt. Deze theekopjes hebben 
vaak een specifiek talent zoals muziek, kunst of complexe 
wetenschap. Vriendschappen met deze mensen lijken 
moeilijk omdat ze zo anders zijn maar voor hen die gele 
thee accepteren zullen ze levenslang samen zijn. 

3. Groene thee 

Groene thee is zelden alleen, ze zijn dan wel niet zo 
vrolijk als witte thee maar ze zijn veel evenwichtiger. 
Deze theekopjes vertoeven even graag in grote groepen 
als in kleine. Ze zijn altijd te vinden voor een leuke avond 
uit of een gezellige filmavond thuis onder een dekentje.  

4. Zwarte thee 

Net als de thee zijn deze theekopjes krachtig, sterk en vol 
van smaak. Deze mensen blijven nooit bij de pakken 
neerzitten en zijn er altijd als eerste bij om een vriend in 
nood te helpen. Sociale types die altijd klaar zijn voor een 
kransje, dit zijn de mensen met wie je een warme 
vriendschap kan vormen   

 



Het Theeblaadje Jaargang 8, nummer 1 
  

31 
 

5. Oolong 

Onbekend maar zeker niet onbemind. Deze theekopjes 
zijn zelden terug te vinden in grote groepen maar worden 
eerder gesmaakt in een kleine groep hechte vrienden. Ze 
verbazen regelmatig de mensen in hun omgeving, 
meestal op een positieve manier. Oolong theekopjes zijn 
net als hun thee een aangename verassing voor wie hun 
recent of zelfs al jaren kent.  

6. Pu-Er 

Mensen met Pu-Er als thee zijn hebben evenveel diepte 
als Pu-Er zelf. Ze hebben en doordachte mening over 
alles en zetten zich niet zelden in voor het goede doel. Ze 
tonen een sterk observatie vermogen en zijn en net als 
goede wijn rijpen ze met het leven. Ze kunnen soms bitter 
overkomen maar zijn een schat van wijsheid en vooral 
van thee 

7. Fusie 
 
Een theesoort is onmogelijk genoeg om jou te 
beschrijven. Je bent iemand die diverse aspecten weet te 
combineren en zo iets nieuw vormt ….. Hopelijk appel 
thee, ga en wees de beste appel die je maar kan zijn. 
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MEMES 
  

Mogelijk gemaakt door  Achim (mini vice), Matthias en Jarno (activiteiten) 
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AFTITELING 
Dag en bedankt hé! 

Dit is al de laatste pagina van het eerste theeblaadje! Dan rest me 
enkel nog het bedanken van onze ereleden: 

Anouk Demeulemeester 
Melanie De Nolf 
Evelyn Boone 
Marthe Boghaert 
Kevin Ibech 

 

Daarnaast wil ik ook iedereen bedanken die heeft geholpen met 
het schrijven van dit boekje, om artikels bij te dragen en leuke 
memes te maken! 

Groetjes, 

Iris (redactie) 

 
 

 

. 
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VERANTWOORDELIJKE UITGEVER 

Iris Pottie 
Weverstraat 29 
1761 Roosdaal 

 

CONTACT 

 info@moedertheepot.be  
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