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Liefste theekopjes, 

Welkom in het tweede theemagazine van het academiejaar! Ik hoop dat 

het eerste semester goed verlopen is en dat je genoten hebt van al de 

activiteiten die Moeder Theepot organiseerde. In het vorige 

theemagazine kon je al een verschillende verslagen vinden, en ook in dit 

nummer staan er een aantal, geschreven door mede-theekopjes. Niet 

overtuigd of al onze theekransjes iets voor jou zijn? Lees deze 

opiniestukjes zeker eens, dan ben je helemaal overtuigd!  

Wat staat er nu allemaal op het programma dit semester? Wel, we 

hebben een heel aantal leuke activiteiten voorzien voor onze leden. Zo 

is er bijvoorbeeld een spelletjesavond en een filmavond, maar ook zoiets 

als “mystery downtown”. Benieuwd wat dat juist zal inhouden? Hou dan 

zeker onze facebookpagina en onze website in de gaten! Je kan nu al de 

dagen van onze theekransjes aankruisen in je agenda, aan de hand van 

onze kalender op pagina 8. 

In dit theemagazine zie je niet enkel verslagen van vorige theekransjes, 

er staat nog zoveel meer in! Zo kom je in dit nummer meer over theïne 

te weten (p 27), en leggen we je uit wat “cream tea” is (p 34). Wil je testen 

welke theedrinker jij bent, ga dan snel naar p 19 voor de thee-quiz! 

Ik hoop dat jullie genieten van dit theemagazine. Ik heb enorm veel 

voldoening gehaald uit mijn plaatsje in het kernbestuur, uit het maken 

van de magazines en nieuwsbrieven en natuurlijk uit de gezellige 

babbels met mede-theekopjes.  

Veel liefs, je hoofdredacteur, Marthe 
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Beste Theekopjes,  

Het is weer tijd voor het tweede (en spijtig 

genoeg ook laatste) theemagazine van het 

jaar. Na een eerste semester vol leuke 

activiteiten die voorbij vlogen, is het nu tijd 

voor een tweede semester met spetterende 

theekransjes en activiteiten. 

Nu de wonden van een spelletje Junglespeed 

en een uit de hand gelopen spel Monopoly genezen zijn, is het tijd voor 

een “Mystery downtown”. Wanneer jullie dit boekje in handen hebben 

zijn jullie waarschijnlijk bezig met het mysterie op te lossen. Dus ik zou 

zeggen veel succes er mee! 

En ook de rest van dit semester zit weer boordevol met leuke 

activiteiten. Schrijf alvast maar de volgende activiteiten in je agenda: 

“Once upon a (tea)time” (15/03), waar we jullie zullen onderdompelen 

in de betoverende wereld van de sprookjes(thee) of wat dacht je van 

onze zomerse afsluiter: “Tea on the beach” (03/05).  

Hou ook zeker onze facebookpagina en website in het oog, want we zijn 

bezig met het plannen van nog enkele niet te missen activiteiten! 

Nog een goede raad voor al mijn Theekopjes, vergeet vooral niet: “Where 

there’s tea, there’s happiness!” Dus kom zeker (nog) eens langs op één 

van onze activiteiten of kransjes! 

Groetjes, jullie voorzitster, Kato 
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Door Anouk De Meulemeester 

Aaah… een nieuw semester is van start gegaan. Gedaan met de 

penetrante geur van blokkende studenten die al veel te lang geen 

douche meer hebben gezien, gedaan met de overweldigende stank van 

te veel deo gecombineerd met duffe okselvijvertjes in de auditoria waar 

de examens werden afgenomen. Het tweede semester voor Moeder 

Theepot kwam binnendrijven op een wolk van heerlijke thee-aroma’s en 

in vlagen van wat werd gedacht dat een dure parfum was maar 

uiteindelijk gewoon de geur van taart bleek te zijn. Op de Game Night 

werden de eerste tassen thee in lange tijd geledigd; voor sommigen een 

troostbrouwsel na de examenresultaten, voor anderen een triomfdrank 

(waar was die champagnethee?!). Wat is er nu een betere manier dan 

terug met goede moed te beginnen dan bijpraten met vrienden onder 

het genot van thee en taart? Vriendschappen werden terug aangehaald 

en hier en daar waarschijnlijk ook weer wat minder close door het té 

enthousiast of competitief spelen van bepaalde gezelschapsspellen.  

Daar komen we eindelijk tot de kern van dit korte verhaaltje; het 

eerste semester uiteengezet aan hand van de meest bekende 

gezelschapsspellen sinds de commercialisering van het 

Sinterklaasfeest. 

DUS: U begon bij start maar ontving nog geen extra salaris. Het enige 

geld dat u waarschijnlijk bij u had werd u waarschijnlijk ook niet 

uitgedeeld door een genereuze bank, maar kwam van uw ouders. Maar 

de kern bleef hetzelfde: beheer uw financiën als een goede pater 

familias, studeer goed en Lach Je Rijk. Dit was echter moeilijker dan 

gedacht en uw Levensweg zag er halverwege het eerste semester al iets 
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minder rooskleurig uit. De Zeeslag tegen uw opstapelend aantal 

syllabussen en opdrachten had u al veel energie gekost en u had 

misschien niet het Mastermind dat u dacht te hebben. Gelukkig is het 

studentenleven een multiplayer-game en kon u Onderuit-gaan met al 

de nieuwe vrienden die u gemaakt had.  

Deze vrienden kon u leren kennen in auditoria waar ze met Vier Op Een 

Rij zaten of in De Betoverde Doolhof van de Therminal/de Overpoort. 

Terwijl u Scrabbelde op de vele cursusblokken die u versleet, had u 

eigenlijk geen Cluedo over wat die lessen eigenlijk gingen en besefte u 

dat u een groot Risk had genomen door het hele semester op Jungle 

Speed te leven.  

De examens kwamen eraan en u had uw Trivial Pursuit al lang 

opgegeven. De blok werd al snel een situatie van ‘Mens Erger Je Niet’ 

maar dit was niet altijd even evident. U begon al snel te panikeren dat u 

waarschijnlijk als enige van uw vriendengroep het Monopoly zou hebben 

op een hele boel buizen.  

En dan was het zo ver: Uno, dos, tres; de examens begonnen! U was 

misschien niet De Slimste Mens Ter Wereld maar u had uw Stratego 

zodanig uitgestippeld dat u toch relatief goede resultaten kon behalen. 

U had misschien kunnen vrij parkeren en had zo de pot van 

samenvattingen van een andere student kunnen afsnoepen maar toch 

vertrok u vol goede moed naar uw examens. Eenmaal in de auditoria 

was het misschien een kwestie van Wie Is Het om de professor te 

herkennen maar de Time’s Up en uiteindelijk kon u na een speelduur 

van ongeveer twee uur naar buiten. Uw Memory was volledig leeg en het 

was tijd om te vieren dat u eindelijk uit de gevangenis kon!  

Alle Dammen mochten doorbroken worden, gedaan met het Pokerface; 

het was tijd voor een Slagroomsnoet (Wink. Wink.). De paar uren voordat 

u uw puntenbriefje kreeg via Minerva deden uw buik draaien als een 
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Twister om dan te ontdekken dat u meer geluk had in het spel dan 

gedacht! Bingo!! U passeerde langst start en ontving hopelijk van uw 

grootouders een extra salaris (Goed gedaan, oma en opa zijn zo fier op 

jou!).  

En hier zit u dan; zonder de Dokter Bibber op het lijf, dit Theemagazine 

te lezen. U bent klaar voor dit nieuwe semester en heeft zich 

voorgenomen om het slim te spelen en meer te Blokus. En anders is er 

altijd Moeder Theepot om u gezelschap en spellen aan te bieden! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 



9 

 

 
 

Wegens het verlaten van het studentenleven en het opzoeken van de 

grote-mensen-maatschappij door een groot deel van het kernbestuur 

zijn we op zoek naar opvolging. 

 

Ben je een grote thee- en 

taartliefhebber, ben je student en zit je 

vol enthousiasme en engagement? Dan 

ben jij de persoon die we zoeken! 
 

Voor het academiejaar 2016-2017 zijn we namelijk op zoek naar nieuwe 

kernbestuursleden. Welke functies hebben we in de aanbieding?  

 

• Activiteiten: Jij staat (samen met een collega) in voor de 

activiteiten van Moeder Theepot: je zorgt voor de quiz, voor 

een leuke daguitstap of allerlei andere theegerelateerde 

activiteiten die je kan verzinnen. 

 

• Hoofdredactie: Jij zorgt voor een leuk en goedgevuld 

theemagazine met artikels vol theeinfo en activiteitenverslagen 

en daarnaast sta je ook in voor de maandelijkse Moeder 

Theepot update via de nieuwsbrief. 

 

• PR: Jij staat in voor de promo van Moeder Theepot. Je ontwerpt 

leuke posters en banners voor de activiteiten en zorgt ook voor 

de online promo (facebookevenementen, onderhoud van de 

website). 
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• Taart en Thee: Jij verzorgt (samen met een collega) de taart en 

thee op de activiteiten en de kransjes. Je kijkt uit naar nieuwe 

theeën en hebt originele ideeën voor nieuwe themakransjes. 

 

Wat krijg je hier voor terug? Een leuk jaar in een tof bestuur vol leuke 

uitdagingen en activiteiten. Een jaar vol taart en thee. En ook de ideale 

reden om Moeder Theepot later te vermelden op je CV. 

 

Ben je geïnteresseerd of wil je meer info? Dan kan je een berichtje sturen 

naar info@moedertheepot.be of naar onze facebookpagina. Of spreek 

gewoon iemand van het kernbestuur aan op een activiteit of kransje. Wij 

verwelkomen je graag ;) 
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Door Melanie Taghon 

Drie november was het zover: tijd voor de Moeder Theepot-Quiz! Net 

als vele andere groepen waren ook de Petit Beurekes er volledig klaar 

voor. Moeder Theepot had alvast het beste beentje voorgezet: het 

Moeder Theepot-Magazine was net uitgekomen, er was veel lekker eten 

(waaronder croque monsieurs :D) en drinken voorzien en ook de vragen 

waren goed voorbereid. Ready, set, go! 

De quiz bestond uit acht rondes en de spits werd afgebeten met de 

faculteitenronde! Gelukkig bestaat er in een quiz geen GIS-correctie en 

mits een beetje gokken doorstonden we de eerste ronde goed! Gelukkig 

konden we de vraag over onze eigen faculteit beantwoorden, we zouden 

al niet met het schaamrood op de wangen de quiz verlaten. 

De volgende rondes gingen over diverse thema’s: film, muziek, geeky, 

student-life-hacks,... Gaande van het aantal letters in het Onze Vader, 

over het in volgorde zetten van de verschillende Doctors in Doctor Who, 

tot het oprichtingsjaar van Facebook: tal van onderwerpen passeerden 

de revue. We moesten al onze kennis, uit onze diepste hersencellen, 

samenrapen wilden we punten scoren!  

De sfeer tijdens de quiz zat er goed in, dat bleek ook uit het oranje licht 

dat een paar keer ging branden wegens te veel decibels.  

Uiteindelijk werden we beloond met een 22e plaats, waardoor het 

vooropgestelde doel van de Petit Beurekes werd gehaald: niet laatste 

worden! Alhoewel de verliezers-prijs wel leuk was: De Knappe 

(Thee)Kopjes kregen een theemok met een afgebroken oor en lijm mee 

naar huis! 
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Het werd – net zoals elke 

Moeder Theepot-activiteit 

– een heel toffe avond, 

waarbij onze hersentjes 

goed gepijnigd werden 

maar (hopelijk) geen 

blijvende schade is 

aangericht! Kortom, de 

moeite waard: Tot de 

volgende quiz, Moeder 

Theepot! 
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Annelies Van Laeken  

Annelies Van Laeken is de auteur van de theeblog “Tea For Me” waar ze 

haar expeditie in de theewereld kleurrijk beschrijft. Daarom kwam 

Annelies langs bij Moeder Theepot, hier volgt haar kijk op onze activiteit 

“A Cup of Knowledge”. 

 

 

 

 

 

 

Op ontdekkingstocht gaan door de wereld van thee, dat is het doel van 

deze blog. En dat was ook het doel van “A Cup of Knowledge”, een 

activiteit van studentenvereniging “Moeder Theepot”. Ja, ja, het bestaat! 

Een studentenvereniging voor theeliefhebbers! ;) Tijdens ‘A Cup of 

Knowledge’ kwam theesommelier Carol Bailleul vertellen over de 

Chinese theetraditie, een onderwerp waar ik tot dan toe nog niet veel 

vanaf wist, maar waar ik wel alles over te weten wou komen! 

 

Hoewel je bij het horen van het woord ‘lezing’ misschien een saaie 

bespreking met wat powerpointslides verwacht, was deze lezing juist 

heel interactief. Carol deed de volledige theeceremonie voor en gaf bij 

elke handeling uitleg over wat, hoe en waarom ze iets deed. Ze zette een 

Oolong (die ik trouwens ontzettend lekker vond!) en liet zowel de droge 

als de overgoten theeblaadjes rondgaan door de zaal zodat iedereen 

kon ruiken. Daarna werd de thee in kleine kopjes uitgedeeld zodat  we 

ook konden proeven.  

 

De volledige lezing neerpennen is natuurlijk niet de bedoeling. Ik heb 

twee dingen gekozen die me opvielen of verrast hebben. 
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Vanaf het moment dat ik binnen kwam zag ik de kopjes en theekannen 

die gebruikt zouden worden al staan. Wat me het meeste opviel was dat 

er voor de theekannen een lachend boeddha-beeldje stond en één van 

een kikker met een muntstuk in zijn bek. Carol legde uit dat deze twee 

beeldjes tijdens de Chinese theeceremonie overgoten worden met warm 

water. Op deze manier wensen ze hun gasten geestelijke voorspoed en 

huisrijkdom. De beeldjes staan dan ook naar hen gericht. 

 

Daarnaast is me bijgebleven dat de theeblaadjes meerdere keren 

overgoten werden met water. Normaal gezien laat ik mijn theeblaadjes 

slechts één keer trekken en gooi ik ze daarna weg. Dit hoeft dus niet, 

want je kan de blaadjes wel drie keer opnieuw overgieten en elke keer 

krijgt je thee een andere smaak. Het is zeker de moeite om eens te 

proberen en te ondervinden wat jij het lekkerste vindt. 

 

Natuurlijk was ook de rest van de lezing heel interessant. Ik heb de hele 

tijd een “waaw, echt?!”-gevoel gehad. Daarnaast was het gewoon ook 

een heel gezellige avond waar ik samen met andere theeliefhebbers kon 

genieten van een aantal theeën, een fijne babbel en Chinese hapjes. 

Daarom dan ook een dank-je-wel voor Carol Bailleul en Moeder 

Theepot! 

 

Ben je geïnteresseerd in de activiteiten van Carol Bailleul? Dan heb je 

hier haar website: http://www.teabrewingart.be . Ook Moeder Theepot 

heeft een website: https://moedertheepotgent.wordpress.com/ , en 

neem zeker ook eens een kijkje on Facebook, daar staan alle volgende 

activiteiten op! Helaas was ik mijn camera vergeten, dus er staan niet 

zoveel foto’s in deze post. Next time beloof ik een overvloed aan foto’s 

;) 

 

Wil je Annelies haar thee-avonturen volgen op haar blog? Ga dan snel 

naar https://teaformeblog.wordpress.com/ en volg haar 

ontdekkingsreis door de wereld van thee!  
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Door Marthe Boghaert 

Op 9 December vond Moeder Theepot’s laatste activiteit van het eerste 

semester plaats. Vlak na Sinterklaas, iets voor kerst, het thema van de 

avond was snel gekozen: “Sint vs Santa”, let the battle commence! 

Moeder Theepot daagde haar Theekopjes uit met een wedstrijd. Bij het 

begin van de avond werd de zaal in 2 delen verdeeld: er was een Team 

Sint en een Team Santa. Beide groepen moesten dezelfde opdrachten 

vervullen gedurende het theekransje. Elke geslaagde opdracht was 

punten waard en, je raadt het al: de groep met de meeste punten, won. 

De Kerstman en Sinterklaas waren in eigen persoon aanwezig om een 

oogje in het zeil te houden, alhoewel dat niet positief uitdraaide: de 

competitiviteit van beide oudjes draaide uit op een vechtpartij. 

Er waren heel wat opdrachten die de Theekopjes moesten vervullen, 

bijvoorbeeld: “Zing een lied voor de Kerstman/Sint”, of “Schrijf een 

boodschap naar de Sint in letterkoekjes” of nog “Versier iemand als een 

kerstboom” en (omdat de kernbestuursleden ook wel eens wat 

verdienen) “Masseer een kernbestuurslid”. Daarnaast waren er ook 

individuele Slaagroomsnoet-battles, die natuurlijk op de gevoelige plaat 

vastliggen, zulke fantastische beelden delen we graag met onze leden! 
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De wedstrijd werd zelfs doorgetrokken tot in de thee en koekjes: Er was 

zowel Sint-als Kerstman-thee, waarvan zorgvuldig werd bijgehouden 

welke het meest verkocht werd. Ook de koekjes waren in thema, met in 

de Sint-bekers gouden munten, letterkoekjes, mariatjes,… Bij de 

Kerstman-bekers waren er dan weer hulstbladeren, kerstkransen, 

zuurstokken,… 

Hoewel de wedstrijd héél spannend was, bleek uiteindelijk Sinterklaas 

de grote overwinnaar van de avond: een dikke proficiat aan de 

goedheilig man! En de Sint is niet de enige die deze avond won, Moeder 

Theepot zorgde ervoor dat de opbrengst van de avond naar Music For 

Life ging, zo konden we € 100 sponsoren! 

Thee, koekjes, veel plezier én dan nog eens opbrengst voor het goede 

doel, meer moet een theekransje toch niet zijn? Zoals op de foto’s te 

zien is, was het weer enorm gezellig, kortom: het eerste semester werd 

goed afgesloten: Sint vs Santa werd een interactieve avond vol mariatjes, 

letterkoekjes en heerlijke thee.  
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Door Miriam Aouf 

Thee, koffie, een assortiment aan cake, en als dat alles niet voldoende 

was gooien we er nog een stapel gezelschapsspellen bovenop. Al de 

noodzakelijke ingrediënten voor een gezellige avond waren aanwezig 

op de Game Night van Moeder Theepot.  

Voor mijzelf was het de eerste keer dat ik aanwezig was op een event 

van Moeder Theepot. Bij aankomst wist ik dan ook niet wat te 

verwachten, spelen we de spelletjes in een grote groep allen samen 

(klinkt als een recept voor chaos), brengen we zelf spelletjes mee, zitten 

we op de grond,… Al deze vragen en meer gingen door mijn hoofd voor 

de start van de avond.  

Met opluchting stelden we bij aankomst vast dat er wel degelijk tafels 

en stoelen waren, dat de spelletjes in kleine groep werden gespeeld en 

dat er geen cliché achtergrondmuziek was. Eens we ons meldden aan de 

inkom kregen we 3 bonnetjes in ontvangst, uiteraard was ons eerste 

doelwit de bar waar we ons meldden voor een kopje thee en een heerlijk 

stukje cake. Na even wikken en wegen beslisten we het te houden bij 

applecrumble en vlierbloesemthee. Mijn avond ging alvast goed van 

start en kon niet meer stuk. Eens de applecrumble op was konden we 

van start met de spelletjes. De thee dronken we zoals het hoort op het 

gemak, de Britten zouden trots zijn. 

Een beetje sukkelen om op het podium te geraken met hakjes maar het 

was de moeite zeker waard. Wil je de economist in jezelf laten opkomen 

met uren Monopoly of speel je het liever tactisch met Machiavelli: het 

aanbod bord- & kaartspellen was zeer uitgebreid. Na nauwkeurige 

selectie en ja, mogelijks een beetje discussie kwamen we initieel uit op 

Machiavelli, maar gezien dat een beetje moeilijk te spelen is met 2 
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personen en we bovendien 2 andere Theekopjes vonden die op zoek 

waren naar bereidwillige kandidaten voor Monopoly was het een done 

deal: Monopoly it is.  

Ik zal de details en in zekere zin de vernedering van hoe we het spel 

hebben gespeeld en na zo’n goeie start dan toch verloren hebben, jullie 

besparen. Wat ik wel nog als wijselijk advies wil meegeven is het 

volgende: probeer de regels van het spel nooit te veranderen! 

Voor ons was het alvast een zeer fijne avond die zeker nog voor 

herhaling vatbaar is. Ik kijk alvast uit naar de volgende Game Night!  
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Niet zeker welke thee het best bij jou past? Geen nood, Moeder Theepot 

helpt je graag! Doe snel deze test en ontdek snel wat binnenkort jouw 

lievelingsthee wordt. 

1. Je hebt een uurtje vrij. Je spendeert deze tijd: 

a. In dat museum waar je een interessante post-modernistische 

expositie bezoekt waarover je las in de Weekend-Knack. 

b. In een koffiehuis, bijbabbelend met een vriend(in) die je al 

eeuwen niet meer zag. 

c. Met je neus in een goed boek. 

d. Al joggend. Het ideale moment om mijn record te verbeteren! 

 

2. Je hebt een conflict met een collega. Je lost de situatie op door: 

a. Niets te doen. Jij begon het conflict niet, laat de andere het maar 

oplossen. 

b. Het conflict voor te leggen aan je meerdere. Ook al zou deze niet 

jouw kant kiezen, toch ben je blij met een oplossing. 

c. De collega te overladen met redenen waarom jouw standpunt 

juist is. Uiteindelijk zwicht hij voor je logica/vasthoudendheid. 

d. Een compromis te zoeken. Je bent hier niet echt blij mee, maar 

nu is de rust toch terug. 

 

3. Welke stelling beschrijft jou het best? 

a. Als ik op restaurant een haar in mijn soep vind, stuur ik ze terug 

naar de keuken. 

b. Als ik de krant lees, blader ik altijd eerst naar de strips. 

c. Als ik een douche neem, is dit volgens een strikte routine die ik 

altijd volg. 

d. Als ik op een feestje ben, ben ik diegene die de hele avond met 

de hond speelt. 
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4. Je hebt een hekel aan: 

a. Mensen met een ongefundeerde mening: ofwel weet je waarover 

je spreekt, ofwel zwijg je. 

b. Routine. Je verveelt je heel snel en hebt verschillende hobby’s die 

veel tijd opslorpen. 

c. Spellings-en dt-fouten. Je bent een echte grammar-nazi. 

d. Dronken mensen. Luid, grof en ongecoördineerd, je blijft liefst 

uit de buurt. 

 

5. Jouw ideale vakantie is: 

a. Een citytrip naar Rome, Milaan, Berlijn of Londen: kunst en 

cultuur opsnuiven. 

b. Je huurt een huisje in de Ardennen met een groepje vrienden, fun 

verzekerd! 

c. Een weekje Griekenland: een land met bakken geschiedenis waar 

je je kan door laten meeslepen, fascinerend! 

d. Een avontuurlijke reis naar Peru of Myanmar: je bezoekt plekken 

waar men niet vaak toeristen ziet. 

 

Oplossing 

Je koos het meest voor antwoord A:  

Jij bent een heel zelfzekere persoon, met een 

uitgesproken mening. Dit wordt dan ook 

weerspiegeld in je lievelingsthee:  

zwarte thee. Een klassieke en eenvoudige keuze. Liefst zo sterk 

mogelijk! Je lacht met mensen die melk of suiker in hun thee doen. Je 

wilt de cafeïne door je aderen voelen stromen, wat is anders het doel 

van thee? Sommige mensen vinden je een beetje pretentieus, maar wat 

is daar nu mis mee? Jij wil gewoon het beste van het beste! 
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Je koos het meest voor antwoord B:  

Jij bent een speelse en vrolijke persoon. 

Je houdt van gezellig samenzijn met 

vrienden en lachen. Thee mag voor jou 

gedurfd zijn: fruitige theeën met munt, 

rozebottel, rode vruchten, mango,… kunnen jou bekoren. Thee is voor 

jou een opkikkertje, die je door de dag helpt. Nog een klontje suiker erin 

en je kan er weer helemaal tegenaan! Sommige mensen vinden je een 

beetje dramatisch, maar wat is er nu mis met enthousiasme voor het 

leven? 

Je koos het meest voor antwoord C:  

Jij bent een harde werker, die altijd voor 

nieuwe uitdagingen openstaat. Thee is voor 

jou niet zomaar een drankje, maar een 

exacte wetenschap. Earl Grey, English Breakfast Tea, Yellow Label Tea, 

deze betrouwbare basis-theeën zijn jouw favoriet. Enkel met de perfecte 

verhouding melk/thee ben jij tevreden. Sommige mensen vinden jou een 

beetje vermoeiend, maar perfectie vergt natuurlijk wat inspanning! 

Je koos het meest voor antwoord D:  

Jij bent een vrije geest die houdt van rust 

en goed voor zijn/haar lichaam zorgt. Je 

drinkt liefst van al groene thee, die 

detoxerend en kalmerend werkt. Je houdt van de puurheid van de thee 

en drinkt ze  ’s avonds, om te bekomen van de stressvolle dag. Je bent 

de meest relaxe theedrinker van allemaal. Sommige mensen vinden jou 

een beetje een health-nut, maar een gezond lichaam is een gezonde 

geest, toch? 
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Bij Moeder Theepot is iedereen welkom. Geschiedkundigen, 

ergotherapeuten, politici, fotografen, verpleegkundigen, politieagenten, 

wetenschappers, psychologen, ingenieurs, journalisten,… allen zijn ze 

bij ons te vinden. Zo’n prachtig diverse onderzoekspopulatie aan je 

vingertoppen, dat vrààgt toch om een sociaal experiment? Moeder 

Theepot greep haar kans en onderzocht hoe goed haar Theekopjes 

kunnen samenwerken. Onderstaand verhaal werd geschreven door 20 

Theekopjes, die telkens één zin schreven, waarbij ze enkel de 

voorgaande zin van het verhaaltje kenden. Experiment geslaagd? Dat 

oordeel laten we aan u over. 

Heel lang geleden, in een land aan het einde van de wereld, woonde 

Koning Pickwick. (Marthe Boghaert) Hij ontmoette Lipton, een hete-

thee-spuwende roze draak. (Sven Vermeulen) Samen gingen ze op zoek 

naar Dauwe Egbert. (Laura Janssen) Ze hoopten dat hij de geur van vers 

gezette koffie zou oppikken, daarom namen ze thermossen vol mee. 

(Evelien Cauwels) Wat ze niet wisten was dat ze per ongeluk de extra-

stinkende koffie hadden meegenomen. (Bruno Lievens) Maar die wel de 

duurste uit de winkel om de hoek was. (Sven Vercamer) Want pralines 

verdien ik altijd wanneer ik gelukkig wil zijn. (Pernille De Wilde) Maakt 

geld gelukkig, dat vraag ik me af, want hier bij Monopoly heb ik niet 

veel. (Benoît Boucart) Daarom speel ik liever “Jungle Speed”, samen met 

een kopje koffie of thee. (Eline De Cock (met C-O-C-K)) Samen met Bob 

Marley, J.F. Kennedy, Michael Jackson en Joseph Goebbels. (Julius 

Duvillers) Sta ik in de geschiedenisboeken, omdat ik zo cool ben (en niet 

egocentrisch). (Adel Mouchalleh) Of zit www.jellymuch.be in je 

geschiedenis want wij zijn zo fantastisch! (Charlien Verelst) Langs de 
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andere kant: Valar Morghulis. (“bende mooie jongens”) Langs de tweede 

andere kant: Valar Dohaeris. (Jolien De Letter) Daarom verstopte ze zich 

in de kast en at alle chocolade op zonder handen. (Mai Linh Verdonck) 

Maar ze moest overgeven omdat het vol schimmels zat. (Claire 

Tavernier) Gelukkig had ze een aquarium met poetsvisjes die haar mond 

volledig konden schoonmaken. (Simon Reynaert) Nog een geluk dat ze 

niet blond was en voornamelijk kleedjes droeg op een galabal, want 

zoals iedereen weet zijn jumpsuits voor sletjes. (Michiel De Witte) Maar 

dan nog beter dan zonder kleren, anders zou het een orgie-bal zijn en 

dat zou waarschijnlijk niet goedgekeurd worden. (Lotte Opsomer) Om 

onze Theekopjes te beschermen wordt het verdere verloop achter slot 

en grendel gestopt (censuur), om gebarsten kopjes te voorkomen 

wensen we jullie allen een rustige, normale avond vol lekkere thee toe! 

(Annelies Roegiers) 
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De hoofdredactrice van Moeder Theepot spendeert véél tijd op het 

internet, op zoek naar thee-gerelateerd materiaal. Deze lijst is een 

collectie van de coolste/vreemdste theekopjes en koffietassen die ze 

online kon vinden. 

 

1. Ben je een beetje eenzaam? Geen 

nood, je kan hand in hand zitten 

met deze tas! 

 

 

 

2. Deze wint de wedstrijd van meest 

schattige theekopje: een geeuwende 

baby! 

 

 

 

 

3. Voor alle nerds onder ons: de 

Rubik’s Cube-tas! 

 



25 

 

 

 

 

4. Wil je iemand enorm laten schrikken? Dan is 

deze theekop met mond op de bodem een 

goed idee. Supereng! 

 

 

 

5. Een donut-tas voor alle Simpsons-

fans! 

 

 

 

6. Nog een ‘speciale’ tas: paardenbenen 

als oor. 

 

 

7. Eentje die luguber is 

voor iedereen, behalve 

tandartsen in spe! 
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8. Deze tas is een optische illusie, leuk 

voor alle grappenmakers in de 

familie. 

 

 

 

9. Deze is een beetje vreemd, 

een tas in de form van een 

hengelvis. 

 

 

 

 

 

10. De laatste is een tas voor 

de romantische zielen, in 

hartjesvorm! 
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Cafeïne, de stof in koffie die ons wakker houdt tijdens de examens en 

waar iedereen collectief aan verslaafd lijkt te zijn anno 2016. Maar wist 

je dat cafeïne hetzelfde is als theïne en dat het ook in thee kan gevonden 

worden? Sta ons toe een crashcourse “theïne” te geven. 

Theïne (= matheïne, guaranine, cafeïne) is een 

natuurlijke stof in thee, die daarnaast ook 

voorkomt in koffie-en cacaobonen. Zuivere 

theïne ziet er uit als een wit poeder en heeft 

een bittere smaak.  

Het is een psychoactieve stof met stimulerende werking, die in planten 

verschillende functies heeft. Eerst en vooral werkt het als 

verdedigingsmechanisme tegen insecten: theïne verlamt bepaalde 

beestjes die de plant proberen opeten. Het is ook een feromoon en trekt 

zo bijen aan, die de plant bevruchten. Daarnaast voorkomt de cafeïne in 

afgevallen bladeren dat er veel andere planten rond de theeplant 

groeien.  
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Theïne wordt tegenwoordig in verscheidene fris-en energiedranken 

verwerkt. Dit omdat theïne het centrale zenuwstelsel stimuleert, met de 

alom bekende energieboost als resultaat. Tot 2004 stond theïne daarom 

op de dopinglijst!  

Al in het stenen tijdperk ontdekte de mens 

de kwaliteiten van theïne: ze kauwden op 

de zaden, schors of bladeren van bepaalde 

planten om zo hun bewustzijn te 

stimuleren en alerter te zijn. De mensheid 

is dus al héél lang aan cafeïne verslaafd! 

Eén kopje thee bevat ongeveer 30 milligram theïne op 100 gram en 

teveel van het goedje is giftig! Een overdosis krijg je echter pas na 150-

200 mg per kilogram lichaamsgewicht. Geen reden tot paniek dus. Speel 

je liever op zeker? Geen probleem: theïne komt vrij in de eerste 30 

seconden dat de thee trekt. Gooi je dit eerste water dus weg en laat je 

de thee dan opnieuw trekken, dan zal er geen theïne meer inzitten. In 

China noemt men dit “het wassen van de thee”. 

Voilà, nu weet je precies wat het is dat die heerlijke warme tassen 

thee/koffie zo goddelijk maakt: theïne for president! 
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Het tweede semester is in “full swing”, het is dus ook bij Moeder Theepot 

tijd voor wat serieuzere zaken. Tijdens de vorige activiteiten 

observeerden we onze Theekopjes goed en we stelden vast (no offence) 

dat jullie misschien wel wat thee-tiquette-tips kunnen gebruiken. 

Ziehier dus de officiële Moeder Theepot-gids: “Britse tea time etiquette 

voor dummies”. 

 

 Zorg ervoor dat je tijdens het roeren in je thee, niet constant 

de rand van je tas raakt. Niets irritanter en minder elegant dan 

constant zo’n schel kabaal in je oor. Voor een beste resultaat 

“schep” je de thee op, hiervoor houdt je je lepel in een hoek 

van 45°. 

 

 Pinkjes in de lucht! Moeder Theepot is een heel elegante 

vereniging, dan is het maar normaal dat we onze kopjes 

gracieus vastnemen, nietwaar? 

 

 Hou je tas vast aan het oor, nooit op een andere manier. En 

vergeet daarbij natuurlijk niet de vorige regel. 

 

 Alhoewel je een ondertas moet 

hebben, mag je deze niet 

opheffen tijdens het drinken, dat 

is enkel toegestaan als je 

rechtstaand drinkt.  
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 Op thee blazen is een absolute no-go. Gebruik je lepel om de 

thee te doen afkoelen. 

 

 Van zodra je je lepel niet meer gebruikt, haal je hem uit de 

thee, want dan heeft hij zijn job gedaan. Je legt hem achter de 

tas aan de rechterkant, in dezelfde richting als het oor van je 

tas. 

 

 Slurpen is uit den boze. 

 

 En last but not least: forget everything we just said. 

Moeder Theepot is een studentenvereniging waar 

iedereen welkom is, hoe veel er dan ook geslurpt wordt 

tijdens het theedrinken of hoe veel kruimeltjes brownies 

er achteraf ook achterblijven. Wel belangrijk is dat je 

gezellig babbelt, nieuwe mensen leert kennen en vooral 

veel lacht! Don’t forget to be awesome ;) 
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Zoals alle goede theekopjes weten was 23 januari National Pie Day. Ter 

gelegenheid van deze hoogdag stelden wij deze lijst samen: 10 

excuses redenen om taart te eten. 

1. Het leven is een feest, en hoe vieren we feest? Door taart te eten 

natuurlijk! 

2. Sommige taarten bevatten fruit, en fruit is cruciaal in een goed dieet. 

3. Er zijn meer dan 7 miljard mensen op aarde, die allemaal een 

verjaardag hebben. Dus, elke dag is het ergens op aarde iemand zijn 

verjaardag. En wat eten we voor een verjaardag? Taart natuurlijk! 

4. Taart maakt ons blij, en laat zo endorfines vrij in ons lichaam. En 

endorfines zijn gezond. Dus: taart is gezond. 

5. Pie of pi? Tijd om een ingewikkelde wiskundige puzzel op te lossen! 

6. Ben je droevig? Taart vrolijkt je zo op! 

7. Chocoladetaart eten verlaagt je bloeddruk, verlaagt je kans op een 

hartaanval én is goed voor je libido. 

8. Taart die niet opgegeten wordt, wordt weggegooid. Dus, taart 

opeten is goed voor het milieu. 

9. Taart past zowel bij thee als koffie, voor Moeder Theepot-leden toch 

hét ideale excuus? 

10. En last but not least: taart is héérlijk! (Duh) 
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Scones: Deze heerlijke en typisch britse gebakjes zijn enorm populair 

in Engeland! Altijd al willen weten hoe ze te maken? Lees snel verder! 

Ingrediënten voor 16 scones (4 personen): 

 225 gram zelfrijzende bloem 

 1 theelepel bakpoeder 

 40 gram boter 

 25 gram kristalsuiker 

 1 groot ei 

 Ongeveer 125 ml melk 

 Clotted cream (te koop bij Albert Heijn) 

 frambozenconfituur 
 

 Verwarm je oven voor op 225 graden en bedek je bakplaat met 

bakpapier. 

 Voeg de zelfrijzende bloem en het bakpoeder samen. Snij de 

boter in plakjes en voeg ze bij het mengsel. Wrijf de boter met 

je handen door de bloem, tot de boter fijne korrels vormt met 

de bloem.  

 Voeg de suiker toe aan het mengsel en meng. 

 Doe het ei in een maatbeker en vul aan met de melk, tot je 150 

ml hebt. Houdt twee eetlepels van het mengsel apart, daar 

strijken we later de scones mee in. 

 Vermeng de bloem al roerend met het melk-mengsel tot een 

zachte deeg ontstaat. Gebruik niet al de melk, maar voeg 

beetje bij beetje melk toe tot een plakkerige, vochtige deegbal 

ontstaat. Kneedt de deeg niet maar roer, zo blijft de deeg 

lekker luchtig. 

 Strooi wat bloem over je werkblad en rol de deeg uit tot een 

dikte van 1,5 cm.  
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 Neem een uitsteekring of glas met een doorsnede van 5 cm en 

creëer zo de scones. Leg ze op de bakplaat en smeer ze in met 

het melk-mengsel. 

 Steek de scones in de oven voor 10 minuten. Afhankelijk van 

je oven zullen ze misschien iets langer moeten bakken: de 

scones zijn klaar als ze goudbruin zijn. 

 Laat de scones afkoelen, snij doormidden en besmeer met 

clotted cream en confituur. (Er heerst een grote discussie of 

het eerst confituur of eerst clotted cream is, dus aan jullie de 

keuze!) Smakelijk! 

Thee: Thee zetten, het lijkt zo makkelijk! 

Volgens de britse schrijver George Orwell is het 

echter niet zo eenvoudig. Hij schreef er een 

essay over in 1946, met zijn 11 gouden regels 

voor het perfecte kopje thee! 

 Gebruik Indische of Ceylon-thee.  

 Maak thee altijd in een theepot gemaakt van porselein of 

aardewerk. Tinnen theepotten zijn verrassend genoeg ook niet 

slecht. 

 Zorg dat je theepot altijd op voorhand warm is.  

 Zorg dat je thee sterk is: voor 1 liter thee gebruik je best 6 volle 

koffielepels thee.  

 Laat de thee vrij in het water (geen zakjes), anders trekt ze niet 

goed. 

 Het water moet koken op het moment dat het de thee raakt. 

 Schudt eens goed met de theepot en laat de theebladeren dan 

bezinken. 

 Je theekopje moet cilindervormig zijn, niet plat en laag. 

 Zorg dat je melk niet te romig is. 

 Giet éérst de thee in je kopje, dan pas de melk, al roerend. 
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Theekopjes zijn verstandige mensen, daarom zijn ze lid van de tofste 

studentenclub op aarde. Om de intelligentie van onze leden nóg meer 

boven het gemiddelde uit te laten stijgen, leren we je in elk 

Theemagazine een nieuw theewoord bij. Lees snel verder voor het 

tweede theewoord! 

Cream Tea: Cream tea is niet zoals je zou denken, thee met room in! 

Het is een soort theekransje, waar (natuurlijk) thee wordt geserveerd, in 

combinatie met scones belegd met slagroom en confituur. Het is vooral 

een traditie in Devon en Cornwall. Probeer zeker eens het recept op 

pagina 32, een echte aanrader! 

 

 

 



35 

 

Heb je een slechte dag? Geen probleem, Moeder Theepot is er voor je, 

in goede en kwade tijden (<3)! Ziehier een selectie van de 5 beste 

thee/taart-gerelateerde mopjes ooit. Deze brengen gegarandeerd een 

lach op je gezicht. 

- 2 sneeuwmannen zijn taart aan het eten. Zegt de ene sneeuwman 

tegen de andere “Ieuw, die taart smaakt naar neuskeutels!”. Zegt de 

andere sneeuwman “Ja, ’t is natuurlijk wel worteltaart…”. 

 

- Hoeveel zand moet je in de oceaan gooien om een 

nieuw land te creëren? 

- Geen, een beetje thee is blijkbaar genoeg. 

 

- Jantje gaat met zijn mama naar de bakker. Zegt de bakker “Ah, Jantje, 

moet je geen appelcake hebben?” Zegt Jantje: “Maarnee, Mijnheer de 

bakker, ik heb al een oude taart mee!”. 

 

- Papa: Wat komt er na ‘s’ in het alfabet? 

- Zoon: ‘T’? 

- Papa: Oh ja, met melk en twee suikertjes asjeblieft! 

 

- Een man ligt op zijn sterfbed en ruikt ineens heerlijke appeltaart. Hij 

vraagt aan zijn wakende zoon “Zoon, geef mij eens een stukje taart?”. 

De zoon gaat naar de keuken en komt met lege handen terug. “Ewel?” 

zegt de vader. De zoon antwoordt: “Mama zegt dat dat voor na de 

begrafenis is…”. 
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(*) Gezondheid! 

 

Theekopjes, bewijs u! Wie van onze moedige leden durft de uitdaging 

aan en lost deze puzzel op? Verbindt de theekopjes met elkaar, door 

lijnen te trekken. Het getal in het theekopje is het aantal lijnen dat aan 

het theekopje moeten raken. De lijnen mogen enkel horizontaal of 

verticaal lopen en mogen geen andere lijnen kruisen. Per verbinding 

mogen er maximaal 2 lijnen lopen. Veel succes! (De oplossing kan je 

vinden op p 39) 
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Elke zichzelf-respecterende studentenclub heeft een clublied, zo ook 

Moeder Theepot! Zin in thee? Superenthousiast over Moeder Theepot? 

Zing dan mee met ons Moeder Theepot-lied, op de tonen van het alom 

bekende “Eviva España”! Laat u gaan! 

“Drink ik koffie of thee, dan ben ik in de nopjes 

vergeet ik alles, ik eet alleen nog taart. 

Lekkere koffie, die drinken we uit kopjes 

Mag Moeder Theepot altijd bestaan! 

Want dat theedrinken verdrijft alle smart 

Want rozebottel veroverde m’n hart 

 

Ik hou van koffie, taart en thee. 

Wij zijn Moeder Theepot! 

 

Van tearoom recht naar het café 

Wij zijn Moeder Theepot 

 

Een dubbele koffie in ‘t Salon 

Wij zijn Moeder Theepot 

 

Terug naar waar het begon,  

Want Moeder Theepot leeft! 
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Tot slot zouden we graag onze sponsors en ereleden willen bedanken 

voor hun niet-aflatende steun en aanstekelijk enthousiasme: 

Ereleden:  

 Pieter De Pauw 

 Matthias Ruythooren 

 Anouk De Meulemeester 

 Lynn Ide 

 Gillis Vermeersch 

 Roberta Devuyst 

 

Sponsors: 
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VU: Kato van Eekert, Klinkkouterstraat 20A, Sint-Amandsberg 


